 1. Inleiding
1.1 Wie zijn we?
Wij zijn drie derdejaarsstudenten Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs aan de Artevelde Hogeschool te Gent. Sinds het begin van onze opleiding zitten we in dezelfde klas, waardoor we elkaar al heel goed kennen. Door de jaren heen merkten we dat we op elkaar kunnen rekenen en dat samenwerken met ons drietjes geen problemen oplevert. 

Even kort voorstellen:
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Mijn naam is Valentine Vanderbeke. Ik ben 20 jaar en woon in Kuurne. Mijn kinderdroom is niet veraf meer: een goede kleuterjuf worden.
Mijn hobby’s zijn: tekenen, schilderen, shoppen, een gezellige fietstocht maken,...
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Ik heet Manon Vroman. Ik ben 21 jaar en ben woonachtig te Wielsbeke. Ook ik studeer dit jaar af als kleuter-leidster, wat nog niet wil zeggen dat mijn studies dan afgelopen zijn...
Mijn hobby’s zijn: dansen, shoppen, met vrienden samen zijn, knutselen,...
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Ik ben Veerle Noppe. Ik ben 22 jaar en woon, net zoals Valentine, in Kuurne. Ook ik zet dit jaar een punt achter mijn studies om als kleuterleidster aan de slag te gaan.
Mijn hobby’s zijn: KSA, uitgaan, muziek, creatief bezig zijn,...
1.2 Waarom hebben wij voor dit eindwerk gekozen?
Eind juni 2006 vertelde Mevrouw Depoorter ons over de scriptie-voorstellen voor het komende jaar. Ze wist ons te vertellen dat ze een heel leuk voorstel had ingediend rond een transporteerbaar kinderkunstproject. Dit klonk meteen leuk in onze oren en het liet ons niet koud.

Tijdens de zomervakantie dachten we er vaak aan en begonnen we al aan heel wat opzoekingswerk. Eigenlijk hadden we toen totaal nog geen zekerheid of dit project voor ons kon worden goedgekeurd. Maar toch waren we niet te stoppen,...

Begin oktober kregen we te horen dat wij de kans kregen om deze opdracht uit te voeren. Daar begon de echte zoektocht...

1.3 Wat verwachten we van dit eindwerk
Onze verwachtingen liggen eigenlijk nogal hoog. We willen een echte Crea-Kunst-Mobiel tot stand brengen, die beantwoordt aan onze eisen en fantasie:

· Plezier beleven tijdens het samenwerken

Wat we vooral willen, is dat het voor ons een plezante en leerrijke ervaring wordt, waarbij we op elkaar kunnen rekenen en van elkaar kunnen leren. Het is de bedoeling dat het een project wordt dat ons lange tijd zal bijblijven.

· Komen tot een degelijke uitwerking van de mobiel
Het is onze bedoeling om onze gedachten om te zetten naar de werkelijkheid. We willen er een duurzame mobiel van maken, die langere tijd gebruikt kan worden. Met een degelijke uitwerking bedoelen we niet alleen de caravan zelf, maar ook het gebruikte materiaal.
· Positieve reacties uitlokken, zowel op kleuter- als op volwassenniveau
Het is altijd plezant om te horen dat anderen uw werk leuk en mooi vinden. Het geeft voldoening als iets positiefs wordt verteld over een project waarbij jezelf nauw betrokken bent. Dit zowel van volwassenen als kleuters. Het zullen verschillende reacties en opmerkingen zijn, maar daarom niet minder betekenend.
· Fantasie van de kleuters prikkelen en uitlokken
Door met de kunstenaars en hun werken om te gaan, wordt de fantasie van de kleuters geprikkeld en dat is ook onze bedoeling. Denk maar aan een gekleurd varken, een vliegend schip, een hoofd uit 10 stukjes papier,... Misschien ontdekken sommige kleuters hierdoor dat ze later kunstenaar willen worden...
· Kleuters actief laten kennismaken met kunst
Wij gaan ervan uit dat kleuters pas echt beleven en ervaringen opdoen als ze actief bezig zijn, kunnen ontdekken, exploreren,... Wij willen hen een dagje laten werken als een echte kunstenaar in onze Crea-Kunst-Mobiel!
· Kleuterleidsters aanmoedigen om rond kunst te werken
We willen duidelijk maken dat kunst niet op zich bestaat, maar dat het een samenhangend geheel is van verschillende elementen. Denk maar aan gevoelens die worden opgeroepen bij het zien van een kunstwerk, de creativiteit die wordt ontwikkeld,...
· Kleuterleidsters aanzetten om met kosteloos materiaal te werken
Wij vinden het onnodig om, net zoals veel kleuterleidsters, met duur materiaal te werken. Daarom willen we hen aantonen dat je met kosteloos materiaal vaak veel meer kan bereiken en ontwikkelen dan met voorgeproduceerde, dure materialen.
1.4 Groepsfoto van ons drieën bij de Crea-Kunst-Mobiel
2. Overzicht van het overleg met de begeleidster

2 oktober 2006
Afspraak in het beeldende lokaal op de campus, om 13:45 uur

Wat werd voorbereid voor die afspraak?

· Wat willen we doen en bereiken?

· Hoe willen we het aanpakken?

Wat werd besproken tijdens die afspraak?

· Het wordt een crea atelier met een caravan

· De caravan wordt helemaal omgebouwd. Er komen ook rekken om materiaal in te plaatsen.

· We willen graag werken met kunstenaar Sylvain en zijn ruimtelijk werk wat overnemen. Zowel op de caravan als voor het werk met de kleuters.
· Contact opnemen via de Grote Beer, radio 2, om zo materiaal in te zamelen.
4 oktober 2006

Afspraak in het beeldende lokaal op de campus, om 13:45 uur
Wat werd voorbereid voor die afspraak?

· Nakijken van de wetgeving rond de caravan 
· Hoe willen we de buitenkant aanpakken? Mogen er zaken op de buitenkant gekleefd worden? => verzekering?

· Zijn er andere mobiele toestanden te vinden?

· Wat willen we doen met de caravan na dit schooljaar?
· Welke kunstenaars kiezen we?
· Verder zoeken naar een caravan, hebben we al iets gevonden?
Wat werd besproken tijdens die afspraak?

· 3 kunstenaars gevonden, Sylvain valt weg

· Panamarenko (groot en ruimtelijk werken)

· Delvoye (op tapijt schilderen)

· Mathys (papier scheuren)

· Sponsors voor materiaal gevonden (niet gedaan met de grote beer): ib office en bij spar in Kuurne 
· We hebben nog geen caravan gekocht, maar wel al één op het oog. Vrijdag horen we die meneer.
· We willen graag in 5 verschillende scholen rondgaan met de caravan:
Bijzonder onderwijs Zonneburcht in Waregem

Centrumschool in Kuurne (gekend door Valentine)

Sint Augustinus in Stasegem (gekend door Veerle)

Vbs Oeselgem (gekend door Manon)

We moeten nog één school zoeken die niemand kent!

25 oktober 2006

Afspraak in het beeldende lokaal op de campus, om 13:45 uur

Wat werd voorbereid voor die afspraak?

· Info opzoeken over de kunstenaars: Delvoye, Panamarenko en Matthys

· Inhoudstafel opstellen

· Foto van de kunstenaars opzoeken

· Scholen nogmaals vastleggen en bevestigen

· Wat willen we met dit kunstwerk met de kleuters doen

· Bellen voor de caravan

· Sites opzoeken waar we ons idee kunnen vermelden en zelfde initiatieven zoeken

Wat werd besproken tijdens die afspraak?

· We hebben een caravan gekocht met voortent
· Valentine kent een dichter (Jef Soenens) aan wie we gevraagd hebben om een gedicht te schrijven over de Crea-Kunst-Mobiel
· Danny Mathys:  het is een schilderij met een losse vorm, heeft een witte rand, en is gevuld met het tegen elkaar plakken van dezelfde (reeksen) en verschillende figuren)  Hiervoor moeten we veel reclameblaadjes, tijdschriften, ... verzamelen. Informeren bij Dag Allemaal?

· Er was al telefonisch contact met Danny Mathys maar was kort van stof.

· Wim Delvoye: heel veel gevonden op het internet en in de bib over deze kunstenaar.  Het idee van het op tapijt schilderen zoals op de varkens, heeft plaatsgemaakt voor het idee om van de tapijtjes een varken te maken.  Het tapijt wordt door de kleuters nog roze geschilderd (droogt vlug dus is mogelijk ) en daarna er een patroon,… op te schilderen.  Dit tapijt krijgt in de afwerking nog een staart, snuit en poten aangeniet.

· Panamarenko: van deze kunstenaar is heel veel te vinden. Er wordt nog verder gedacht aan ‘alles kan vliegen’ waarbij de kleuters dan een voorwerp maken (van het aaneenhechten van verschillende materialen) en dit doen vliegen door er vleugels bij te maken. Valentine moet hierbij heel veel aandacht schenken aan haar aanzet, hoe zal ze dit uitleggen, hoe zal ze de kleuters warm maken om dit te gaan doen.

· Inhoudstafel al eens bekeken maar moet nog verder aan gewerkt worden.

DATUM VOLGENDE BESPREKING

Wat werd voorbereid voor die afspraak?

· Beginnen aan de inrichting van de caravan

· Inhoudstafel opnieuw maken 

· Theoretische deel starten

· Contact met Jef Soenens en andere kunstenaars
3. Agenda

Juli-augustus 2006

Tijdens deze maanden laat het voorstel van Mevrouw Depoortere ons niet los. 

We denken er voortdurend aan en zoeken op alle mogelijke sites informatie op betreffende caravans, gelijkaardige projecten,... Daar zijn we de twee maanden mee bezig geweest. We ondernemen hier nog geen concrete stappen om een caravan te kopen, sponsors te zoeken,... omdat wij totaal nog geen zekerheid hebben dat deze scriptie goedgekeurd zal worden door de Hogeschool. Toch blijven we hopen...

19 september 2006

Intake eindwerk. Hier moeten we een contract ondertekenen waarop we beschrijven wat onze scriptie zal inhouden. Een begeleider kunnen ze ons nog niet toewijzen, daar Mevrouw Depoortere afwezig is. Mevrouw Wijmeersch heeft bij ons wel een goede indruk nagelaten. Ze belooft ons om het nog eens te bespreken met Mevrouw Poppe. Ze laten ons zo snel mogelijk iets weten.

22 september 2006
We brengen een bezoek aan Codnis Campingshop te Lendelede. We hoorden eerder al van kennissen dat men ons daar zeker zou kunnen helpen en dat het een eerlijke verkoper is. Men heeft jammergenoeg geen caravan staan die van pas komt voor ons. Ze zijn te duur, te oud,...
De week van 25-29 september 2006

Deze week krijgen we te horen dat onze scriptie goedgekeurd is en begeleid zal worden door Mevrouw Vandemaele. Zij vervangt Mevrouw Depoortere en is bij ons nog niet gekend.

3 oktober 2006
Vandaag gaan we samen naar de bibliotheek te Waregem. We beslissen om elk een paar kunstboeken in te kijken en te selecteren wat ons aanspreekt. We hebben al Sylvain, en willen nu nog twee andere kunstenaars die ruimtelijk werken. We vinden de volgende kunstenaars: Panamarenko, Christo, Delvoye, Grossen, Matthys, Temmerman, Van Caeckenbergh, Vandevelde en Dubuffet. 

Uiteindelijk kiezen we dan toch voor drie andere kunstenaars, in plaats van twee. Sylvain valt dus ook weg. Onze voorkeur gaat naar: Panamarenko, Danny Matthys en Wim Delvoye.

We zoeken ook naar uitleg in verband met de wetgeving en verzekering betreffende een caravan. We horen van de verzekeringsmaatschappij Staelens te Harelbeke dat een caravan die minder dan 750kg weegt, niet verzekerd moet worden.

Welke gelijkaardige projecten bestaan er? Dit zoeken we op op internet en vinden het volgende: voorleesbus, condomobiel,drugmobiel...

We spreken ook eens over wat er na ons eindwerk met de caravan zal gebeuren: verhuren? Verkopen? Zelf mee rondtrekken? Canon cultuurcel? Klasse? Schenken?
We gaan op zoek naar sponsors voor materiaal: IB Office te Kuurne en Spar te Kuurne. IB beslist om zeker mee te doen. Ze belooft ons om ons allerlei materiaal te bezorgen. Maandag 16 oktober mogen we om 18:00 uur een kijkje gaan nemen. De Spar zegt ons dat ze allerlei gadgets zullen sparen die ze bij producten krijgen.
5 oktober 2006

We zoeken naar een mogelijkheid om geld in te zamelen voor een caravan, want we hebben nu al door dat we geen zullen hebben zonder ervoor te betalen. 

We wikken en wegen wat we zouden kunnen ondernemen: snoepverkoop? Koekjes verkopen? Pannenkoeken? 

Uiteindelijk komen we op het idee om een wijnverkoop te houden ten voordele van onze scriptie.

We bezoeken Wijnhandel Pol Bossuyt te Kuurne en stellen hem de vraag of hij voor ons iets kan doen. Hij staat heel positief tegenover dit project en stelt enkele wijnen voor die we mogen proeven. Daaruit kiezen we een rode en witte wijn. We kunnen deze wijn inkopen aan een goedkopere prijs en verkopen aan een gewone winkelprijs. Zo hebben we per fles een mooie winst. 

De verkoop start vandaag ook. Iedereen doet hard zijn best om zoveel mogelijk wijn te verkopen!

Vandaag hebben we al 74 flessen verkocht. We zijn dus goed op weg!
6 oktober
We nemen via mail contact op met de Canon Cultuurcel. We stellen ons project voor en vragen hen of zij eventueel voor financiële steun kunnen zorgen? 

Heel snel krijgen we antwoord terug. We kunnen tot €1500 steun krijgen als we ons project pas volgend jaar bekend maken en uitvoeren. Dit is bij ons dus niet mogelijk.

7 oktober 2006
We gaan op zoek naar een 5de school die we kunnen bezoeken om ons project voor te stellen. We zoeken op internet scholen in de buurt van Kortrijk en Waregem. We bellen alle scholen op en komen uiteindelijk bij Kransvijver, Heule die heel enthousiast is over het project en zeker wenst deel te nemen. Die school werkt immers het hele jaar door rond een kunstproject en de Crea-Kunst-Mobiel past daar dus goed in.
9 oktober 2006
We brengen een tweede bezoek aan Codnis Campingshop te Lendelede. Daar vertelt David Codnis ons dat hij misschien wel iets voor ons kan vinden. Hij vraagt ons om na 16 oktober eens te bellen, dan zal hij ons wat meer informatie kunnen geven.

12 oktober 2006
Elk zoekt documentatie van zijn eigen kunstenaar (Manon: Danny Matthys, Veerle: Wim Delvoye, Valentine: Panamarenko) op. Ook een duidelijke foto van zichzelf en zijn kunstwerken wordt gezocht. 

Iedereen gaat ook langs of neemt contact op met de voor zich aangestelde scholen (Manon: Waregem en Markegem, Veerle: Stasegem, Valentine: Heule en Kuurne) en spreekt een datum af dat het project op school kan worden uitgevoerd:
· Maandag 23/04: Centrumschool, Kuurne

· Dinsdag 24/04: Kransvijver, Heule

· Woensdag 25/04: Sint Augustinus, Stasegem

· Donderdag 26/04: Vrije Basisschool, Markegem

· Vrijdag 27/04: Zonneburcht, Waregem
We zoeken allen naar belangrijke, interessante informatie op volgende sites: www.ondvlaanderen.be, www.klasse.be en www.canoncultuurcel.be. 

13 oktober 2006

Er wordt telefonisch contact opgenomen met Danny Matthys. Hij is heel kort van stof en toont geen interesse.

16 oktober 2006

Om 18:00 uur zijn we bij IB Office te Kuurne een kijkje gaan nemen naar het materiaal die ze ons ter beschikking stelde. We waren echt verwonderd over al het materiaal dat ze ons gaf. We hebben verschillende soorten papier, scharen, lijm, kleurpotloden, stiften, crêpe-papier,... en dit in hele grote hoeveelheden.
21 oktober 2006
Er wordt via mail contact opgenomen met Eurostock Sint-Eloois-Vijve. We vragen hen of het mogelijk is om te sponsoren met wat materiaal. Ze reageren positief en op 27 oktober mogen we het materiaal afhalen.

Werden ook gecontacteerd, maar konden ons niet helpen: Gamma Waregem, Action Kuurne, Supra Bazar Deerlijk.

Bij Balta Sint-Baafs-Vijve gaan we langs om te vragen of we soms stalen kunnen krijgen van tapijten. Men is heel vriendelijk en helpt ons onmiddellijk. We krijgen een hele pak tapijtjes mee.

22 oktober 2006

Er wordt via mail contact opgenomen met Jef Soenens. Hij is dichter en schrijft vaak voor kleuters. We stellen hem ons project voor en vragen of hij bereid is om een gedicht voor ons te schrijven. De reacties die we van hem krijgen zijn heel positief.

23 oktober 2006

We maken een voorlopige versie van de inhoudstafel. Eerst bespreken we wat we belangrijk vinden om te verwerken in de inhoudstafel. Daarna proberen we een goede structuur op te bouwen. 

We nemen telefonisch contact op met Codnis Campingshop. De baas vertelt ons dat hij wat binnen heeft dat we zeker zouden kunnen gebruiken. Hij stelt voor om morgen eens langs te gaan.

24 oktober 2006
Samen gaan we voor de 3de keer naar Codnis-campingshop te Lendelede, om een kijkje te nemen naar enkele caravans. We bekijken 3 caravans waaronder één die onmiddellijk in het oog springt. We spraken een prijs af met Deheer Codnis en besloten om de caravan te kopen voor de prijs van €350. 

Hier ziet u ons toekomstig “pronkstuk”:

+ FOTO
We denken na over het beschilderen van onze caravan en besluiten om eens te informeren bij Carrosserie Vanoosthuyze te Kuurne. Daar krijgen we positieve reacties en men stelt voor om als steun resten verf mee te geven. De kleuren mogen we zelf kiezen: geel, rood en blauw.
Er wordt ook telefonisch geïnformeerd naar prijzen voor de bestickering van de hoofden van de kunstenaars. Ye Print Waregem gaf ons volgende prijs: drie stickers formaat A2, €81 (duurt één werkdag).
27 oktober 2006
We mogen bij Eurostock Sint-Eloois-Vijve om het beloofde materiaal gaan: kassarollen, faxpapier, etiketten,...
28 oktober 2006
We vragen aan Schilderwerken Lambrecht of het mogelijk is om zijn restjes verf voor ons te sparen. Hij zegt ons dat hij al het mogelijke zal doen. Begin maart mogen we weer contact met hem opnemen.
31 januari 2007
We komen samen om met het schriftelijke deel van start te gaan. We beginnen eerst met de inhoudstafel aan te passen en definitief te bepalen. Daarna proberen we zoveel mogelijk zaken in te vullen. Het volgende werd gedaan: wie zijn we, waarom kozen we voor deze scriptie, wat verwachten we van dit project.

1 februari 2007
We spreken af aan de caravan. We kijken na hoe we ze kunnen inrichten, bespreken praktische zaken, zetten de voortent eens op,...

Dag Allemaal wordt via mail gecontacteerd om te vragen of ze ons kunnen helpen aan oude tijdschriften.

8 februari 2007

We krijgen een mail terug van Dag Allemaal. Die mensen zeggen ons dat ze ons jammergenoeg niet kunnen helpen aan oude tijdschriften.
22 februari 2007
Met z’n drieën gaan we op bezoek bij Jef Soenens in Passendaele. We vertellen hem over ons project. We leggen uit wat de Crea-Kunst-Mobiel inhoudt en wat we ermee willen bereiken. Jef belooft ons zijn best te doen om iets moois neer te schrijven die de belangrijkste aspecten van de Crea-Kunst-Mobiel benadrukt.

Diezelfde avond krijgt Valentine’s papa nog telefoon van Jef Soenens om te zeggen dat hij een gedichtje gemaakt heeft en dat hij het doorgemaild heeft. Heel mooi. We hebben nog enkele kleine bedenkingen en sturen die door. Jef antwoordt telkens snel terug en zo komen we tot een prachtig gedicht:
rommele bommele bom

bom bom

alle dorpen, alle pleinen,

dansende kleinen

aan wie de schoolpoort zich vergaapt

kijken mij met een glimlach aan:

het vliegend varken

of een bruidspaar van papier

 kunstig vertalen

kleurrijk ademhalen

kijk eens hier

rommele bommele bom

welkom !

op vier wielen keer ik om

ver hier vandaan

rommele bommele bom

ik kom

jef soenens
2 maart 2006

We spreken samen af om nog wat praktische zaken te regelen. 
Er wordt een brief opgesteld voor de scholen die deelnemen aan ons project (zie bijlage). 

We denken na hoe we het gedicht op onze Crea-Kunst-Mobiel zullen aanbrengen (schilderen of bestickeren?). We komen op het idee om Nesten eens te contacteren. Telefonisch nemen we contact met hem op. Hij is heel enthousiast en beslist om zeker mee te werken. We mogen Nesten opbellen van zodra het mooi weer is, dan wordt verder afgesproken. Ook Jef Soenens wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Plots krijgen we een prachtige ingeving: waarom de kunstenaars niet eens uitnodigen om eens een kijkje te komen nemen? Daarom beslissen we om de kunstenaars te contacteren.

Voor de tweede maal nemen we telefonisch contact op met Danny Matthys. We vrezen eerst wat voor zijn reactie, maar merken dat hij heel geïnteresseerd is. Hij ziet het zeker zitten om eens langs te komen. Hij belooft ons ook om een recente foto van hem op te sturen.  
We nemen ook contact op met het SMAK, die ons hopelijk kunnen doorverwijzen naar Panamarenko. Jammergenoeg is dit niet het geval. We besluiten dan maar om het nummer van de koffiebranderij van Panamarenko’s vrouw op te zoeken. Daar krijgen we Mevrouw Panamarenko aan de lijn. Ze vertelt ons dat Panamarenko geen contact meer neemt met musea, projecten, pers,...
Het telefoonnummer van Wim Delvoye kunnen we niet vinden en daarom sturen we hem een e-mail.

6 maart 2007
Vandaag hebben we heel wat gedaan. We hadden eerder al gehoord over een directrice die heel erg geïnteresseerd is in kunst en daar ook rond werkt. We besloten om haar eens op te zoeken. We vertellen haar over ons project en zien dat het haar aanspreekt. Ze zegt dat zij echter niets met de caravan kan doen en dat we misschien moeten proberen om enkele musea te contacteren en te informeren over ons project.
Daarna gaan we ook nog eens langs bij Verzekeringen Staelens te Harelbeke. Daar willen we nog eens precies horen wat ons te doen staat in verband met de verzekering voor onze mobiel. Ze weten ons echter te vertellen dat het niet nodig is om een verzekering af te sluiten hiervoor. Dit komt omdat onze caravan minder dan 750 kg weegt. Er wordt ons wel gevraagd enkele dagen voor we de weg op gaan, nog een telefoontje te doen naar Verzekeringen Staelens. Zo zijn ze er wel van op de hoogte, en daarmee is alles dan ook in orde. We zijn eigenlijk ook heel tevreden daarmee, want het bespaart ons alweer een grote kost!

Onze laatste stopplaats is het Kopiecenter te Harelbeke. Daar vragen we eens wat het ons zou kosten om 3 stickers op A4-formaat te laten maken met daarop de hoofden van onze kunstenaars. Zij bieden ons een heel goede prijs en we beslissen dan ook meteen om de stickers daar te laten maken.

Daarna gaan we terug naar huis om daar verder te werken aan het schriftelijk deel van het eindwerk.

7 maart 2007

Ook vandaag spreken we na een halve dag observatiestage terug af om aan de slag te gaan. We komen samen bij de caravan om te zien hoe we het nu precies allemaal gaan aanpakken. We besluiten onze caravan binnenin eerst een witte grondlaag te geven, zodat we dan gemakkelijk met kleurtjes aan de slag kunnen. De gordijntjes en de zetelovertrekken willen we ook een ander kleurtje geven. Daarvoor gaan we bij de apotheker langs, waar we speciaal poeder kopen om stoffen zelf in je wasmachine van kleur te veranderen.
We gaan nadien langs bij “Het Jeugdatelier”. Dit is een vereniging die crea-lessen geeft aan zowel jongeren als adolescenten. We vertellen waarmee we bezig zijn en merken heel interesse op bij onze contactpersoon. Ze zal over ons project vertellen aan alle medewerkers van Het Jeugdatelier. Ze zijn zelfs geïnteresseerd om een bod te doen op onze caravan. Mevrouw … belooft dat ze ons op de hoogte zal houden en komt zeker eens kijken als we in de Centrumschool te Kuurne op bezoek zijn.

Bij Axion te Kuurne kopen we witte verf. We brengen ook enkele schilderrolletjes en afplakband mee. 

Eens we terug thuis zijn stoppen we de gordijntjes en de zetelovertrekken in de wasmachine en ondertussen proberen we de verf nog eens uit. We zijn verwonderd dat het schilderen zo vlot gaat. Alles is meteen goed gedekt, en het gaat ook enorm snel. Zelfs de plastiek kan mee geschilderd worden zonder enig probleem.

Er wordt vandaag al een klein stukje wit geschilderd, maar de rest houden we voor zaterdag.

10 maart 2007

Vandaag spreken we om 9u30 af. Er wordt eerst wat gewerkt aan het schriftelijk deel van ons eindwerk en daarna werken we in de caravan. Over de buitenkant van de caravan zijn we nog geen 100% zeker. We willen de bruine streep nog verven, want het bruin maakt het voor ons eerder wat sober. We hebben nog een pot gele carrosserieverf staan en besluiten de bruine strook geel te schilderen.

Natuurlijk moet alles eerst heel netjes afgeplakt worden. Daarna kunnen we beginnen schilderen. En… we zijn supertevreden met het resultaat!

De rest van de caravan wordt nu helemaal wit geschilderd. Van onder tot boven (muren, plafond, planken, kastjes,…).

We bekijken de wandtegeltjes die we van een vloerbedrijf krijgen. Er zitten heel wat leuke tegeltjes in, allen verschillend van kleur en van tinten. Die tegeltjes willen we allemaal door elkaar in de grond van onze caravan leggen. Zo wordt ook de vloer van de caravan speciaal en kleurrijk.

Nadien kiezen we kleuren voor de binnenkant van de caravan. We doen dit ook aan de hand van de wandtegels die we kregen. De schilder die verf voor ons zou sparen gaf ons een heleboel (wel 50 potten) resten verf, en dit in allerlei verschillende kleuren. We kiezen samen uit wat we mooi vinden en mengen heel wat kleuren tot we een mooi resultaat bekomen. Dit neemt heel wat tijd in beslag, maar we zijn dan ook erg tevreden als we alle verfkleuren en wandtegeltjes bij elkaar zien!
14 maart 2007

Om 13u30 spreken we af. We zien het helemaal zitten, want vandaag kunnen we beginnen met de binnenkant een kleurtje te geven. Elke muur krijgt een andere kleur. En zo gaat het ook bij de kastjes. Het ziet er echt leuk uit. We zijn heel erg tevreden met het werk dat we vandaag verrichten!

Na het schilderen willen we nog de wandtegeltjes van de planken verwijderen. In het begin gaat dit erg moeilijk, maar na een tijdje vinden we een praktische methode om ze er af te krijgen. Met een hamer en een sterk ijzeren plaatje gaan we aan de slag. Het ijzeren plaatje wordt tussen de tegel en het hout geduwd, dan kloppen we er met de hamer op tot de tegel helemaal loskomt van de plank. Nu gaan de tegeltjes er heel vlot af.
We spreken af om de volgende keer ook het plafond mee te schilderen. Dat willen we niet gewoon schilderen, maar tamponneren, zodat het op een wolkenhemel gaat lijken.

4. Biografie van de kunstenaars

4.1 Biografie Wim Delvoye
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Wim Delvoye is een Belgische conceptuele kunstenaar die geboren is in Wervik  in het jaar 1965. Delvoye werkt en woont in Gent en Londen.

Zijn werk gaat over banale, aardse onderwerpen. Typerend voor zijn werk is het uitdragen van een meervoudige boodschap, waarbij zorgvuldige ambachtelijkheid gekoppeld wordt aan ironische verwijzingen naar populariserende vormen van artistieke creatie.

Op Documenta IX (1992) exposeerde hij in Kassel, waar hij grote bekendheid kreeg met zijn levende getatoeëerde varkens en met tegelvloeren die gedecoreerd waren met een patroon van drollen.

In 1999 maakte Delvoye een video over het uitknijpen van jeugdpuistjes: Sybille.
In 2000 bereikt hij met zijn vlugaire thematiek een hoogtepunt met zijn nieuwste installatie Cloaca. Cloaca is een machine die het menselijk spijsverteringsstelsel nabootst. Het apparaat krijgt drie keer per dag te eten, en perst eenmaal daags een keutel uit die volkomen identiek is aan menselijke uitwerpselen.
Om het project te kunnen financieren, verkoopt Delvoye alle uitwerpselen die de machine produceert. Daarmee verwijst de Belgische kunstenaar naar de ready-mades van Marcel Duchamp, maar plaatst hij zich ook in de traditie van Piero Manzoni, de kunstenaar die veertig jaar eerder zijn ingeblikte poep als 'Merda d'artista verkocht. 

“Door het vele experimenteren met verschillende conserveringstechnieken kwamen we erachter dat er in Manzoni's blikken nooit echte stront gezeten kan hebben”, zegt Delvoye. “Ik wilde Cloaca's drollen graag in blikjes verkopen, maar dat bleek onmogelijk. De blikken klapten stuk voor stuk open.”
 
4.1.1 Bespreking kunstwerk: het getatoeëerde varken
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Het varken, dat van oorsprong in het wild leefde en een schrander dier is, is in onze tijd een industrieel product geworden. Het is een bleekroze evenknie van de naakte blanke mens, een spreekwoordelijk boegbeeld van stompzinnigheid.
Delvoye liet zijn varkens onder narcose tatoeëren, onder deskunidge begeleiding van dierenartsen. Door deze artistieke handeling worden de dieren tot kunstwerken, die auteursrechtelijke bescherming genieten, en bijgevolg is het slachten ervan niet toegestaan of strafbaar. De kunstenaar stelt hoge eisen aan de omstandigheden waaronder de varkens tentoongesteld worden. Zo is er onder meer gezorgd voor ruim voldoende plaats, een gezellig nachtverblijf en zelfs een gezelschapsvarken (dat overigens niet getatoeëerd is).
Interview met Wim Delvoye over zijn kunst-varkens:
EVA: Iemand schreef over u: “Delvoye’s vegetarisme is een poging om alles wat hij fout doet als kunstenaar een beetje recht te zetten.” Klopt dat?
Wim Delvoye: Eerst en vooral zou ik mezelf veeleer veggie friendly noemen. Ik eet bijna geen vlees maar kan mezelf eigenlijk niet als vegetariër beschouwen. In elk geval zie ik het niet als een uitwisseling of deal of zo. Interviewers voeren me graag op als vegetariër, bijna om me te verontschuldigen voor mijn werk, zo lijkt het. En wanneer ik in de clinch lig met ijverige dierenbeschermers laat men dat ook graag vallen. Ik heb altijd een beetje de eetgewoonten overgenomen van degene met wie ik samenwoonde. Als mijn huisgenote macrobioot was, was ik dat ook. En als ik een vriendin had die er niet in geïnteresseerd was, begon mijn enthousiasme te tanen. Vroeger betaalde je bovendien een meerprijs om vegetariër te zijn. Ondertussen ben ik dus ongeveer vegetariër en dat is omdat het nu veel makkelijker is. Als ik vlees moet eten, smaakt me dat helemaal niet en ik verteer het ook niet goed.

Een van je meest ophefmakende werken waren je getatoeëerde varkens. Om omgetoverd te worden in kunstwerken moesten die dieren eerst verdoofd worden. De dierenrechtenbeweging was niet bepaald in haar nopjes met dit project…
Vreemd toch, dat ik geen vier of zes varkens mag tatoeëren, terwijl een vriend van mij in Eeklo er wel regelmatig honderden naar het slachthuis mag brengen. En elke dag optimaliseren die mensen dat massale slachten van dieren door verder te investeren in hun machines, zonder dat er een haan naar kraait. De critici halen dan hun ethisch gelijk door te zeggen dat kunst entertainment is, en daarvoor mag je geen dieren gebruiken. Je mag zoveel koeien eten als je wil, maar als je een levende vis wil gebruiken op het dek van een zeeroverschip in een filmscène, dan moet een heel ethisch comité erop toezien dat er niets verkeerds met die vis gebeurt. 

Hoe verklaar je die paradox? 
Ik denk dat er in onze cultuur niet zozeer een taboe rust op het doden van dieren, want blijkbaar mag je er duizenden doden zonder probleem, maar wel op alles wat niet functioneel, niet utilitair, niet nodig is. Dieren eten kan à volonté, want dat is zogezegd noodzakelijk, maar dieren in kunst kan niet. Ik heb daar bedenkingen bij. Ten eerste vraag ik me af welk deel van een dier werkelijk opgegeten wordt, en hoeveel er wordt weggesmeten. Een andere bedenking is dat we een dier als het varken al duizenden jaren naar onze hand gezet hebben. Het ziet eruit zoals wij willen dat het eruit ziet. Het kan enkel nog overleven als een industrieel product. Zeker een varken: da’s een snijbloem. Als je een deur toeslaat in de stallingen krijgt zo’n dier een hartinfarct. We hebben de dikste, niet de sterkste geselecteerd. Wanneer ik er dan een paar ga uitkiezen die niet naar de slachtbank moeten omdat ze een kunstproject worden, voel ik me inderdaad als een soort Oscar Schindler. Maar ik zit natuurlijk nog met een probleem in mijn redenering: dat varken heeft dat niet gewild, heeft er niet om gevraagd om een kunstwerk te worden of tatoes te krijgen. Dat is zeker een ethische bekommernis, maar het is er een van een luxeniveau. 
Al jouw rationaliseringen ten spijt kwam er toch voldoende protest…
Toen ik vroeger werkte met varkens ondervond ik van geen enkele kant problemen. De laatste keer dat ik varkens wou tatoeëren, in Watou, wist ik dat er heisa zou komen, gewoon omdat ik ondertussen bekend was. Ik ben zelf met de problematiek naar GAIA gestapt omdat ik geen problemen wou. Ik had Michel Vandenbosch al een paar keer op tv gezien en had de indruk dat hij een praatgrage sociale kerel was. Nu, ik vertelde de actievoerders dat ik hen gevraagd had om te zien hoe we het konden doen, maar zij vertelden me dat ik het niet mócht doen. En toen een paar meisjes ermee dreigden zichzelf daar in Watou vast te ketenen aan een paal kon dat voor mij nog allemaal wel, maar deed de organisator in zijn broek. Omdat niet iedereen akkoord ging heb ik het dus maar niet gedaan. 

Maar waarom in ‘s hemelsnaam varkens tatoeëren?
Wel, er zit een mooie boodschap in dat werk, vind ik. Tatoeëren is misschien wel de oudste en vreemdste van alle kunstvormen. Het publiek dat zich aangetrokken voelt tot tatoes bestaat altijd uit mensen die zich meer dan gemiddeld bewust zijn van hun biologische eindigheid. Ik heb het over groepen als soldaten, pubers, gangsters, gevangenen, bikers… Dat zijn allemaal mensen die een beetje on the wild side leven, een beetje een onzeker bestaan leiden. Een tatoeage is iets voor altijd, voor de rest van je leven. Het gaat dus om iets permanents, maar op een volledig niet-permanente basis. Doordat die tekening zo permanent is, denk je de hele tijd aan de sterfelijkheid van de drager. Bij die getatoeëerde varkens komt dat des te sterker naar voren: elk dier is op zich een memento mori tafereel. Hun leven hangt elke dag aan een zijden draadje.

Is je houding tegenover varkens veranderd, door er zo nauw mee te werken?
Zeker. Ik was er in het begin wat vies van. Ik ben namelijk ook microfoob; ik was mijn handen op obsessieve wijze. Langzamerhand ben ik me beter gaan documenteren. Ik heb ook gezien wat varkens kunnen. De proeven met Hamlet en Omlet bijvoorbeeld, toonden aan hoe intelligent die dieren zijn. Ik heb ook alles gekocht en verzameld over varkens, in antiquariaten… 

Critici zeggen dat je die dieren belachelijk maakt…
Dat denk ik niet. Ik verménselijk ze net. Wanneer je iets op hen tekent, kun je je met dat dier veel beter identificeren. Misschien dat ik veeleer het menselijke verdierlijk. Elke tatoe drukt een illusie of een droom uit die we koesteren: je houdt van die of die, je bent punker, je wil astronaut zijn… Die wensen worden veruiterlijkt door een simpel beeld. Door ze op een varken te zetten zeg ik zoiets als “ziehier je illusies en je wensen…” Er is dus geen sprake van verdingelijking van een dier, veeleer vermenselijking. Ik heb trouwens al protest gehad van bikers die vonden dat er net met hen gespot werd. Bovendien dwingen die varkens het publiek onmiddellijk om te nursen, verpleger te spelen, in de plaats van gewoon te gapen. De meeste kunstwerken zijn dood en daar heb ik het altijd moeilijk mee gehad. Bij die getatoeëerde varkens ontstaat er een enorm sociaal spel van hiërarchieën, verantwoordelijkheden, wetten... De echte wereld wordt erin betrokken: Michel Vandenbosch komt protesteren, een secretaresse vindt dat ‘t kunstwerk stinkt, de gezondheidsinspectie doet onderzoek… Er ontstaat een constant jojo-effect tussen kunst en realiteit. 
4.2 Biografie Danny Matthys
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Danny Matthys is een Belgische kunstenaar. Er is over hem nagenoeg heel weinig te vinden. Hij is geboren in 1947 te Zottegem. Meerdere gegevens daaromtrent zijn niet te vinden.
In 1958 bezoekt hij de wereldtentoonstelling in Brussel. 

In dit jaar is hij ook gestart met wielrennen. Hij reed mee in de categorie junioren en verkent tijdens trainingen de Vlaamse Ardennen.

Na een ernstig ongeval stopt hij met wielrennen. 

In 1964 begint hij de te studeren. Hij doet de studies ‘tekenaarontwerper A2’ aan het Belgisch textielinstituut te Gent. Hij krijgt daar les van Leopold Leclerq die de cursus ‘Bedrukte stoffen’ geeft. In 1967 studeert hij af.

Dan doet hij nog verder in avondonderwijs. Hij studeert daar ‘Mode- en siertekenen 4 M’ aan de Sint-Elisabethschool te gent.

In deze periode gaat hij ook gaan wonen in het Pand van de karmelieten in het Paterhol. Dit is een abdijcomplex dat is opgedeeld in kleine woningen en huurkamers. 

Hij reist naar Italië en door Frankrijk. Hij gaat ook regelmatig naar Parijs.

In 1967 doet hij nog een oriëntatiejaar plastische kunsten in het Hoger Sint-Lucasinstituut te Gent.

In 1968 volgt hij opnieuw avondles ‘Levend model’. Hierbij ontvangt hij het ‘getuigschrift van Hogere Secundaire beroepsleergangen’, ook in het Hoger Sint- Lucasinstituut te Gent.

Vanaf 1968 t.e.m. 1971 blijft hij studeren. Hij studeert: ‘Studies monumentale kunst’ (A1, diploma van hogere technische studies van de eerste graad) in het Hoger Sint-Lucasinstituut te Gent. Op dat moment zitten daar ook Robert Clique, Leo Copers, Staf Renier en Frank Van Den Berghe, en Yves De Smet die vroeger dan de anderen grondig op de hoogte is van de nieuwe beeldende ontwikkelingen. 

In deze periode trouwt Danny Matthys met A. Deceukelier. 

In 1971 volgt hij een specialisatiecursus ‘verwerking en toepassing van halffabricaten kunststoffen’ te Arnhem.

In 1972 voert hij geplande sculpturen uit in de academie. Hij doet hier de studies Beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie voor Schonen Kunsten te gent. In het schooljaar 1973- 1974 behaald hij zijn diploma Hoger Kunstonderwijs.

In 1972 plubliceert Johan W. Van Den Bossche een artikel in ‘De Standaard’ met als titel: “ Danny Matthys maakt werk dat niet af is!”
In dit jaar reist Danny Matthys naar Duitsland. Hij ziet de ‘Documenta van ‘72’, ‘Aachen’, ‘Köln’, ‘Düsseldorf’ waar Fischer voor hem een belangrijk referentiepunt is. Voor België wordt dat vooral MTL in Brussel. Hij bezoekt ook de ‘Kunstmessen’. 

Midden 1972 stelt hij fotoreeksen tentoon. Ondertussen werkt hij in opdracht zijn sculpturen af. 

Breekpunt is in 1974 met een tentoonstelling bij Foncke en “Open Boek” in Proka.

Open boek gaat om een environment* dat uiteindelijk niet werd uitgevoerd. In de plaats daarvan wordt een boek geëxposeerd dat het verloop van het denkproces geeft. Eindpunt zijn 2 bladzijden vragen en 5 vooronderstellingen. 

De eerste omvat: ‘Kunst bepaalt zich als subjectiviteit en is louter vormverwekkend: zij demonstreert het structurele op zichzelf. Zij is enkel in staat enkele eigenschappen van de subjectiviteit en de geest te bepalen.’ 

De tweede: ‘Kunst houdt een vormgeboorte in, die een aanvulling is van de natuuractiviteit.’ 

De derde: ‘ Kunst fungeert enkel waardevol in functie van de objectiviteit en de kennis. Zij is een illustrator bij uitstek en maakt kennis maatschappelijk. Kunst is een belangrijk middel om techniek en kennis tot cultuur te maken.’ 

De vierde: ‘ Kunst is een symboolvrijmakende activiteit te vergelijken met het historisch handelen. De gereveleerde symbolen weerspiegelen in historische evolutie. Interpretatie is noodzakelijk om de graad van revelatie te bepalen, te vergelijken met geschiedschrijving. 

De vijfde: ‘Kunst is dramatiek steunend op het bewustzijn van zijn secundaire functie zelf geen oplossingen te kunnen voorstellen. De moed zou het belangrijkste kenmerk zijn van de kunst.
In deze periode begint Danny Matthys les te geven aan het Stedelijk Secundair Kunstinstituut te Gent.

In 1975 schrijft hij op de uitnodiging van een tentoonstelling bij Elsa Von Honolulu Loringhoven: ‘Mijn onderzoek richt zich op mogelijkheden de beperktheid in tijd en in ruimte van de waarneming van het individu te doorbreken, om tot een bewustere perceptie te komen, die haar complexiteit aanschouwelijk maakt.’
In de loop van de jaren ’70 leert hij Stanley Brown, Cadere, Lawrence Weiner en Joseph Kosuth kennen, en Art en Language, René Daniels, Maria Nordman kennen. 

In deze periode gaat hij samenwonen met Eveline Vereecken.

In 1978 heeft hij een individuele tentoonstelling in het Van Abbemuseum, Eindhoven. Bedekt alle originele deuren met polaroids.  

In 1980 verhuist hij naar de Gentstraat in Oostakker. Hij woont daar in een villa uit 1936.

Begin 1982 doet hij de nu nog heel bekende tentoonstelling: ‘Van Rubens tot Van Eyck’ in het I.C.C. Op het einde van dat jaar start hij met ‘World Beauty’s’.

In 1982 baat zijn vriendin Eveline Vereeken een winkel uit die gespecialiseerd is in de fifties, één van de eerste in België.  Danny noemt die winkel een werk, net als zijn huis en zijn werk.

In 1983 reist hij naar Australië.  In 1986 huwt hij op de dag van de opening van Chambres d’ Amis met Eveline Vereeken. 

In 1988 maakt hij een tweede reis naar Australië. 

4.2.1 Bespreking kunstwerk: De kabouter
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4.3 Biografie Panamarenko
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Met wiskundige formules kan je niet spelen omdat functies niet worden begrepen.
Het kost dan ook jaren iets te verstaan van wat je doet of maakt
omdat die abstracte puzzels op zichzelf lastiger zijn, dan de projecten.
Wanneer het uiteindelijk lukt, de boel te kraken ontstaat er iets,
inzichtrijk en waardevol, over de werking van de dingen,
een grenzeloos heelal van wonderlijke variatie.
Panamarenko, 2002
Panamarenko wordt in 1940 geboren in Wilrijk, waar hij als kleuter gefascineerd raakt door de Duitse V1-bommen die als onbemande vliegtuigjes over de Scheldestad vliegen. Zijn grootvader is architect en zijn vader elektrotechnisch ingenieur. Zo raakt hij al vroeg vertrouwd met techniek en ruimtelijke constructies. Van 1955 tot 1960 studeert hij aan de Academie voor Schone Kunsten, waar hij zich in de bibliotheek in natuurwetenschappelijke en technische vraagstukken verdiept. In 1962 neemt hij de naam Panamarenko aan, een samentrekking van Pan American Airlines and Company. Alle bouwstenen voor zijn latere succes zitten al meteen vervat in deze summiere schets van zijn vroege jeugd. 

Aan het begin van de jaren vijftig komt Panamarenko met zijn ouders in de volksbuurt Seefhoek terecht. Het huis in de Biekorfstraat, waar Panamarenko tot vandaag zijn domicilie heeft, zal het onbetwiste epicentrum van zijn artistieke universum worden. De jonge kunstenaar maakt echter voor het eerst furore in de omgeving van het Conscienceplein, waar hij halfweg de jaren zestig mee de opgemerkte ‘Happenings’ organiseert. Als uitgever van het blad ‘Happening News’ vermeldt hij niet zonder ironie in het colofon: “Panamarenko multimiljonair – alle rechten voorbehouden”.  De kunstenaar is dan amper vijfentwintig. 

Hoewel zijn naam onlosmakelijk verbonden zal blijven aan de Provo-beweging, zijn voor Panamarenko op dat moment niet zozeer de politieke maar wel de artistieke en libertaire mogelijkheden van de beweging van belang. In het post-dadaïstische tijdperk is de kunstenaar immers in de eerste plaats op zoek naar een manier om zich te ‘amuseren met kunst’.  Panamarenko weigert zich aan te sluiten bij de politiek geëngageerde kunstenaars van zijn generatie, en wordt steeds duidelijker een ‘einzelgänger’ die meer interesse heeft voor natuur, wetenschap en techniek. Het aanvankelijk nutteloze ‘knutselen en frutselen’ aan motoren en elektronica brengt hem op het idee om de schoonheid van de techniek te veruitwendigen in de vorm. Niet door bruikbare toestellen te ontwerpen, maar door een indruk te geven van de logische mogelijkheden die de combinatie van bepaalde materialen en onderdelen zou kunnen bieden. Het visionaire, utopische en poëtische gehalte van zijn oeuvre vindt hierin zijn oorsprong.

Aan het einde van de jaren zestig verhuist Panamarenko tijdelijk naar de Beeldhouwersstraat op het Antwerpse Zuid. Daar stelt hij in de Wide White Space Gallery zijn eerste vliegende constructies tentoon. Hij ontmoet er Joseph Beuys, die hem prompt uitnodigt voor een tentoonstelling in Düsseldorf, en begint er niet veel later aan een van zijn meest indrukwekkende werken, de zeppelin The Aeromodeller. Het oorspronkelijke idee om van de rieten cabine zijn woonst te maken moet hij laten varen, maar het imposante werk wordt een van de iconen van zijn beeldend oeuvre. Tijdens de jaren die volgen slaat Panamarenko zowel de kunstwereld als de gevestigde wetenschappelijke orde geregeld met verstomming. Vanuit zijn atelier in de ouderlijke woning, opnieuw in de Biekorfstraat dus, bedenkt hij tijdens de jaren zeventig en tachtig revolutionaire ruimtetheorieën, maakt hij een wetenschappelijke ‘reis naar de sterren’ en bouwt hij tal van vliegende en varende constructies, al dan niet door mensenkracht aangedreven, en al dan niet functionerend. Terwijl de binnen- en buitenlandse tentoonstellingen elkaar in snel tempo opvolgen, heerst onder de bevolking een hardnekkige controverse rond zijn status als kunstenaar: volgens sommigen is hij een visionair genie, volgens anderen dan weer een naïeve knutselaar. 

Begin jaren negentig vindt Panamarenko geregeld artistiek onderdak bij de Antwerpse galeriehouder Ronny Van de Velde, die zijn riante ruimte aan de IJzerenpoortkaai op het Antwerpse Zuid ter beschikking stelt als atelier. De ‘artist in residence’ werkt er hij aan zijn duikboot Nova Zemblaya, de snelboot Scotch Gambit, het heffend platform Bernouilli en de vliegende schotel Bing of the Ferro Lusto. Het gaat telkens om projecten waarvan de ontwerpstudies en tekeningen dateren uit de jaren zeventig, maar die pas twintig jaar later als sculptuur zullen worden gerealiseerd. In zijn atelier op de Zwitserse Furkapas dan weer, waar hij geregeld de zomermaanden doorbrengt, maakt hij onder meer een serie rugzakhelikopters en niet te vergeten de intelligente want zelflerende kippen ‘Archaeopterix’. Zijn aanwezigheid sinds de jaren zeventig op de internationale kunstscène wordt meer dan bestendigd. Hij ontvangt uitnodigingen voor groots opgezette eenmanstentoonstellingen in onder meer Parijs, Bazel, Londen, New York en  Madrid. 

Tijdens het eerste jaar van het nieuwe millennium begint Panamarenko aan zijn kunstenaarsboek ‘For Clever Scholars, Astronomers and Doctors’, dat in 2001 bij uitgeverij Ludion verschijnt. Hoewel Panamarenko in de eerste plaats zijn uitvindingen en realisaties van toelichting en commentaar wil voorzien, kan de ‘ongeschreven’ inhoud slechts opgevat worden als een ondubbelzinnige positionering van de kunstenaar als autonoom individu. Volledig onafhankelijk van bestaande theorieën of kunststromingen heeft Panamarenko immers een eigen universum opgebouwd en nieuwe, eigenzinnige antwoorden geformuleerd op universele wetenschappelijke vragen. Door het samengaan van kunst en techniek wordt zijn oeuvre dan ook geregeld in verband gebracht met dat van bijvoorbeeld Leonarde da Vinci, Jean Tinguely of zelfs Jules Verne. Maar zoals wel vaker het geval is, lopen dergelijke vergelijkingen behoorlijk mank. Ze reduceren het werk van de kunstenaars tot hanteerbare (en dus rekbare) begrippen die makkelijk met elkaar in verband kunnen worden gebracht (in dit geval kunst, wetenschap, utopische reizen en techniek) maar die uiteindelijk voorbijgaan aan de authenticiteit van de kunstenaar in kwestie en het tijdperk waarin die leeft en werkt. Panamarenko werd naar eigen zeggen meer beïnvloed door het boek ‘The three first minutes’ van Steve Weinberg (over het ontstaan van het universum) dan door welke kunstenaar of stroming ook.

Eind 2001 wordt in Borgerhout de ‘Antwerpse Luchtschipbouw’ geopend. De nieuwe artistieke thuisbasis van Panamarenko wordt meteen een tentoonstellingsruimte voor zijn nieuwste werken. De kunstenaar verblijft nu afwisselend in de Biekorfstraat en op de Furkapass. Intussen is hij aan de voorbereiding begonnen van een tweede kunstenaarsboek. Daarin wordt niet, zoals gebruikelijk, zijn beeldend werk getoond, maar de tekeningen, studies en ontwerpschetsen die aan de basis liggen van zijn latere constructies. De titel ‘Tekenen en Rekenen’ is dan ook een voor de hand liggende keuze. 

Hoe beroemd of befaamd de kunstenaar inmiddels ook mag zijn, het blijft een hachelijke - en allicht ook zinloze - onderneming om hem te willen onderbrengen bij een vastomlijnde stroming binnen de hedendaagse kunst. Als ‘buitengewoon’ (want niet te classificeren) individu kan hij misschien nog het best omschreven worden als de ingenieur, poëet, fysicus en uitvinder die al meer dan dertig jaar een eigenzinnig onderzoek voert naar tal van aardse en buitenaardse vraagstukken. Hij onderzoekt niet alleen de geheimen van de ruimte, de zwaartekracht en andere energetische mysteries, hij tracht ook even logische als doordachte oplossingen te formuleren. Zijn werk is dan ook de poëtische resultante van artistiek vakmanschap en wetenschappelijk onderzoek. Het resultaat neemt uiteenlopende vormen aan zoals die van vliegende schotels, rugzakhelikopters, vliegende tapijten, zeppelins, zonneauto’s, duikboten en prehistorische vogels. Stuk voor stuk spectaculaire constructies van vreemde schoonheid en naïeve speelsheid, maar ook van onopvallende doordachtheid. Volledig in navolging van Marcel Duchamps retorische vraag ‘wat er mooier is dan een vliegtuigschroef als sculptuur?’, bewijst Panamarenko keer op keer dat wetenschap, kunst en techniek perfect kunnen samengaan. 
De kunstenaar woont en werkt al heel zijn leven in Antwerpen. Hij is er dan ook een levende legende. Hoewel hij steeds geweigerd heeft de metropool te ruilen voor een buitenlandse grootstad, veroverde hij met zijn imposante en tot de verbeelding sprekende sculpturen nagenoeg de hele wereld. Zijn werk wordt tentoongesteld van Parijs tot New York, van Londen tot Sidney en van Kopenhagen tot Madrid. 
Als kunstenaar, ingenieur, fysicus, uitvinder en visionair heeft hij uitzonderlijk onderzoek gevoerd naar begrippen als ruimte, beweging, vlucht, energie en gravitatie. Zijn werk is een combinatie van artistiek en technologisch experiment, en neemt verschillende vormen aan: vliegtuigen, duikboten, auto's, vliegende tapijten en vogels. Telkens spectaculaire constructies van vreemde schoonheid, tegelijk speels en indrukwekkend.
Iets is schoon als het amuseert. 
Als je je ergens mee kan bezighouden en je voelt dat er nog een greintje leven in je zit, 
dan heeft dat met schoonheid te maken.
Panamarenko is een kunstenaar die tot de verbeelding spreekt. Hij maakt vliegtuigen die niet vliegen, boten die niet varen en auto's die niet rijden. Ze zouden het wel moeten kunnen, maar…er staat altijd wel iets in de weg. Panamarenko is een dromer, een kleine jongen die graag de dingen zelf opnieuw uitvindt en die graag technische zaken in elkaar knutselt. Gewoon voor het plezier ervan. 
In de kunstwereld worden die waarden ingedeeld. Er is zoiets als techniek, er is iets als wetenschap en er is zoiets als kunst. Dat is niet zo! Dat is één grote soep, waarmee ge u kunt amuseren of niet. Die schoon kan zijn, of die op niets kan trekken.
Panamarenko noemt zichzelf kunstenaar, maar heeft eigenlijk een heel grote hekel aan het hele kunstwereldje. "Je kunt beter bij de Rode Khmers zijn dan bij een kunstkliek. Ze houden alleen van die zeik en de show in het kunstgebeuren. Van wat ze zelf maken, zijn kunstenaars niet meer overtuigd." 
Voor hem horen kunst, wetenschap en techniek bij elkaar. Panamarenko haalt zijn inspiratie uit de astrofysica, astronomie, militaire geschiedenis, plantenkunde, dierkunde, aerodynamica, wetenschappen en technologie, en niet uit het werk van andere kunstenaars. 
Vraag hem een uitleg over zijn werk, en je zult een technisch verhaal te horen krijgen, en geen uiteenzetting over zijn gevoelens en emoties. Zijn werken hebben te maken met natuurwetten. "Alles heeft zijn eigen wetten, dat heeft niets met een gebouw te maken. Mijn Scotch Gambit staat op hoge poten van 2 meter, maar die lengte staat natuurlijk in verhouding tot de golfslag. Mijn vliegende schotel is 3,5 meter, anders stijgt die niet op." Zo eenvoudig is het. 

"Waarom moeten verliefde mensen per se seks met elkaar hebben? Kunnen ze niet gewoon samen werken aan een vliegende schotel? Seks en verliefdheid zijn uitvindsels om lege schelpen op te vullen."
Panamarenko mag dan wel gelukkig zijn in de kunst, hij is niet gelukkig in de liefde. Heel lang was de liefde geen item voor de kunstenaar, zijn werk was veel belangrijker. Tot hij die ene vrouw tegenkwam. Maar helaas, het heeft niet mogen duren… "De eerste vrouw met wie ik was sinds twintig jaar, is weg. Ik kies altijd de verkeerde, hè." 

Ook die andere vrouw in zijn leven is weg. Panamarenko heeft het grootste deel van zijn leven samen geleefd met zijn moeder. "Ik heb altijd bij haar gewoond. Ik vond dat plezant, dat was oké. Ze verstond wel niets van wat ik deed, maar dat is niet zo belangrijk, meestal versta ik dat zelf ook niet. Voor haar speelde ik, zoals ik deed toen ik klein was. Niet veel ouders verstaan het spelen van hun kinderen." Ze deelden hun huishouden met een hele reeks vrij rondvliegende papagaaien. 
Tot het noodlot toesloeg. Met het ouder worden verloor ma de controle over haar verstand. "Ze is nu vijfennegentig, maar zit al drie jaar in een oudmannekenshuis. Ze was dement geworden. Ze kent mij niet meer. (...) Ik kan er moeilijk naartoe gaan, want dat is zo raar. Iemand bezoeken die je niet kent, is nogal een griezelige plichtpleging." En dus is Panamarenko nu echt alleen. 
"Ik vind het niet nodig om mijn kunst op pleinen te zetten. Al die openbare beelden, dat is toch maar straatpollutie."
Ondanks bovenstaande uitspraak kreeg de schepen van Cultuur Eric Antonis (Antwerpen) Panamarenko toch zo ver om een beeld te willen schenken aan Antwerpen. Het beeld komt te staan op een hoek van het Sint Jansplein, niet ver van de ouderlijke woning in de Biekorfstraat. Het is een vliegende man, Pepto Bismo 2003 genaamd. "Die Pepto Bismo moet er zo uitzien dat ze zeggen: pff, dat zijn twaalf motortjes met schroefjes aan, een batterij op uw rug en Wham! Dat vliegt bijna vanzelf!" 
4.3.1 Bespreking kunstwerk: Raven’s Variable matrix, 2000
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Panamarenko maakt vliegtuigen, boten, auto’s,... Maar geen van hen kan vliegen, varen of rijden. Dat is nu net wat hem zo fascineerd. Ook heeft hij alles vleugels, zelfs een mens.
"In uw keuze van wat ge wilt doen kunt ge niet hoog genoeg grijpen. Dat is maar pas plezant, iets dat uit uw greep ontsnapt. En dan denken: "Dat mag niet. Dat zal niet zijn". Op dat punt begint juist iets wat de zottigheid vleugels geeft."
Er is al veel gezeverd over het wel of niet functioneren van de machines van Panamarenko. Doen ze het wel of doen ze het niet? Zouden ze kunnen werken? Is het belangrijk of ze effectief kunnen werken? Iedereen die zich bezighoudt met de kunstenaar moet zich vroeger of later buigen over deze vragen. Voor hem zelf is dat allemaal niet zo belangrijk. "Het is beter minder te kennen, maar met hetgeen dat men kent een begrip te vormen… Het is nodig uit de intellectuele pose te komen en een beetje de fysische werkelijkheid aan te voelen." Het lijkt bijna alsof hij bestaande toestellen opnieuw uitvindt en ze volgens zijn eigen ideeën uitvoert. Het maken is belangrijker dan het voorwerp zelf. En daar plezier in hebben… 

En is het ook niet zo dat de verwachting veel spannender is dan het effectieve functioneren? Hoe lang zou het verhaal van Icarus hebben geleefd als zijn vlucht volledig gelukt was? Was Leonardo even beroemd geworden als zijn vliegtuigen uitgevoerd waren en zouden werken? Het proberen en het hopen is veel mooier. De toeschouwer wordt uitgedaagd om mee te leven met de pogingen van de kunstenaar om op te stijgen naar het onbekende. Liever dat dan eenvoudigweg in het vliegtuig stappen. 
"Mensenkracht is plezant want dan voel je aan den lijve of iets werkt of niet. Ik geloof dat er een vliegtuig kan worden gemaakt dat op mensenkracht vliegt. Een soort zak met vleugels, aangedreven met de hand."
Zelf kunnen vliegen… Panamarenko is niet de enige die hierover droomt. Ovidius schreef er al over in zijn Metamorfosen. Zijn verhaal over Icarus, die wilde vliegen maar toch ten val kwam is wereldberoemd. 
"Het huidige vervoer vind ik zonder meer griezelig. Geef mij maar een luchtballon, ondanks het kleine mandje waar je in zit. Je blijft tenminste contact houden met de natuurelementen."
Panamarenko ontwerpt de meest uiteenlopende voertuigen. Auto's, vliegtuigen, duikboten, hij draait er zijn hand niet voor om. Ze gaan door de lucht, over de aarde en het water. Eén opmerkelijk ding: hij ontwerpt geen treinen. Deze stalen reuzen volgen een vastgelegde route, en dat is veel te beperkend voor Panamarenko. Zijn voertuigen moeten hun eigen vrije route kunnen kiezen. 
5. Organisatie caravan

a. ‘Aan de slag’ (beschrijving + foto’s)
b. Inhoud caravan (+ foto’s)
c. Foto eindresultaat caravan 
d. Sponsors, hulp
IB Office, Kuurne

Kantoor- en fantasiewinkel

Gesponsord met: 

· Stiften

· Kleurpotloden

· Lijmstiften

· Allerlei soorten en groottes papier

· Kinderschaartjes

· Plakband

· Fluostiften 

· Crêpe-papier

Eurostock, Sint-Eloois Vijve  
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Gesponsord met:

· Facturatiepapier
· Etiketten

· Kassarollen 
Carrosserie Vanoosthuyze, Kuurne

Gesponsord met:

· Verf om de caravan te spuiten: rood, geel en blauw
6. Schriftelijke voorbereidingen: Beeldende activiteiten

6.1 Schriftelijke voorbereiding: BA: Delvoye
6.1.1 Organisatie: plaats van de activiteit

6.1.2 Foto’s uitgewerkt voorbeeld

6.2 Schriftelijke voorbereiding: BA: D. Matthys

6.2.1 Organisatie: plaats van de activiteit

6.2.2 Foto’s uitgewerkt voorbeeld

6.3 Schriftelijke voorbereiding: BA: Panamarenko

6.3.1 Organisatie: plaats van de activiteit

6.3.2 Foto’s uitgewerkt voorbeeld

7 Reflecties

7.1 Reflectie maandag 23/04/2007: school Kuurne

7.1.1 Reflectie Veerle

7.1.2 Reflectie Manon

7.1.3 Reflectie Valentine

7.2 Reflectie dinsdag 24/04/2007: school Heule

7.2.1 Reflectie Veerle

7.2.2 Reflectie Manon

7.2.3 Reflectie Valentine

7.3 Reflectie woensdag 25/04/2007: school Stasegem

7.3.1 Reflectie Veerle

7.3.2 Reflectie Manon

7.3.3 Reflectie Valentine

7.4 Reflectie donderdag 26/04/2007: School Oeselgem

7.4.1 Reflectie Veerle

7.4.2 Reflectie Manon

7.4.3 Reflectie Valentine

7.5 Reflectie vrijdag 27/04/2007: School Waregem (BuO)

8 Evaluatie eindwerk

8.1 Individueel verslag Veerle

8.2 Individueel verslag Manon

8.3 Individueel verslag Valentine

8.4 Groepsverslag
9.
Wat aanvangen na ons project met de Crea-Kunst-Mobiel?

10. Bedanking

11. Foto’s (bijlagen)
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