Islam, mijn succes!
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In naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle
“ O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen”

(Koran: Al Hoejoeraat ( de binnenkamers) vers 13)
Woord Vooraf

Geachte lezer

‘Islam, mijn succes’ is een samenstelling van twee eindwerken die ik tijdens mijn schoolcarrière (die nog steeds loopt) heb gemaakt. Ik heb gekozen voor deze titel omdat ik deze het meest gepast vindt. Als moslima, reken en leg ik mijn volledige vertrouwen op Allah. Allah zegt namelijk in de heilige koran: En degene die Taqwa (vrees voor Allah) heeft en zijn plicht aan Hem nakomt, Hij zal een weg voor hem maken om eruit te komen (uit elke moeilijkheid). En degene die zijn vertrouwen plaatst in Allah, dan zal Hij voldoende voor hem zijn. (surah At-Talaq ayaat 2-3). Zoals deze vers zegt, je zal er nooit alleen voor staan en dit kan ik met duizenden voorbeelden beamen. Alle lof aan Allah! 

De islam vormt voor mij, om het simplistisch uit te leggen, een rode draad in mijn leven. Alles wat ik doe is in functie van mijn geloof. Het vormt gewoonweg de basis in mijn leven. Een basisbehoefte voor de ziel net zoals eten en drinken een basisbehoefte is voor het lichaam. Zonder ben ik een wrak! 

Je geloof belijden in dit land is niet altijd even gemakkelijk. Ik heb constant het gevoel mezelf te moeten verantwoorden voor alles wat ik doe. Vroeger kon ik me hier erg in opjagen, maar naarmate ik ouder word en kennis blijf opdoen, kan ik de zaken relativeren. Tegenwoordig vind ik het niet meer zo erg moet ik eerlijk toegeven. Het is mijn plicht als moslima om de islam te verspreiden, te antwoorden op de vragen van zowel moslims als niet-moslims en dit probeer is zo goed mogelijk te doen, in de mate dat mijn kennis toelaat natuurlijk. Niets zo erg als verkeerde informatie geven en op die manier mensen op het verkeerd spoor krijgen. 

Allah (Verheven is Hij) zegt namelijk in de heilige koran: 

“En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken verricht en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims" (Soerat Al Foessilaat, vers 33)
en 

Roep op tot de weg van uw Heer met wijsheid en een uitnemende vermaning en discussieer met hen op de beste wijze." (Soerat An Nahl 16, vers 125) 
Gedurende mijn studie geef ik mijn opdrachten vaak een islamitisch kleurtje zoals je met dit werkje ziet. De islam is niet tijdsgebonden en biedt me dan ook verschillende thema’s aan die ik kan behandelen tijdens mijn schoolloopbaan. Dit omdat ik me enerzijds volledig op mijn taak kan concentreren en alles kan geven omdat het me enorm interesseert. En anderzijds behandel ik islamitische thema’s om dit met mijn medemens te delen, of het nu moslims zijn, atheïsten, katholieken of noem maar op zoals ik hierboven al gezegd heb. Het is ook niet mijn bedoeling om iedereen te overtuigen om moslim te worden ( dit zou wel mooi meegenomen zijn) maar vooral om mensen materiaal te geven om de islam beter te leren kennen. Door kennis op te doen, zal men een ander en hopelijk het juiste beeld van de islam te zien te krijgen waardoor ze ons beter begrijpen. Gedaan met discriminatie zou ik zo zeggen! 

Dit boek is geschikt voor een breed publiek. Vooral door het feit dat alles vrij simpel is uitgelegd en verduidelijkt word met voorbeelden. De grootste reden om dit boek op de markt te brengen komt eigenlijk door mijn studierichting. Ik ben maatschappelijk assistente in wording en heb al ervaring opgedaan in de hulpverlening, vooral in de verslavingszorg. Wat me erg opvalt, is dat we de verslaafde moslims amper of niet kunnen bereiken. En als we hun bereiken, amper kunnen houden. Er zijn verschillende hypothesen hieromtrent samengesteld over de invloed van schaamte, sociale druk,… Maar wat nog een mogelijke reden zou kunnen zijn, is de onwetendheid en gebrek aan vertrouwen. Daarom denk ik, en dit is een persoonlijke redenering, dat als instellingen en hulpverleners in het algemeen meer zouden weten over deze doelgroep, cultuur, religie, waarden en normen, het vertrouwen van deze doelgroep kunnen winnen. De mensen zullen zich begrepen en gehoord voelen, zonder zich geremd te moeten voelen om te spreken over hetgeen hun echt bezighoudt. De bereikte mensen waar je dan zo een ‘succeservaring’ mee bereikt hebt, zullen dit weer doorgeven aan anderen en zo gaat de bal aan het rollen. 
Dit is een thema dat me enorm boeit en waar ik me tijdens het maken van mijn thesis op ga concentreren. Wie weet is dit wel de geboorte van een nieuwe publicatie!

Cover

De foto die ik voor mijn cover gebruikt heb, heb ik getrokken tijdens een vakantie in Marrakech aan de Menara. Het was heerlijk warm en zonnig, tot er plots wolken verschenen die de lucht zwart kleurden. Ik had maar net de foto getrokken toen de zon de wolken alweer verdreef. Het was een prachtig moment, subhanallah! (Geprezen zij Allah) Op dat moment, vergeleek ik de wolken met alledaagse problemen. Je hebt ze niet in de hand, ze overkomen je gewoon en meestal vrij onverwachts. De zon heeft de wolken verdreven en lichtte de stad weer met haar prachtige stralen. Zo is dat met de islam. Allah (Verheven is Hij) heeft me begunstigd met de islam als religie. Een religie die me handvaten biedt in makkelijke maar ook in moeilijke tijden. Vandaar de titel: ‘islam, mijn succes’. Hoe donker de wolken ook mogen zijn, ik hou altijd in mijn achterhoofd dat ze zon erachter schuilt. Geduld en kracht put ik door mijn geloof in Allah. Het besef dat Hij er altijd is, geeft je de kracht en het gevoel er niet alleen voor te staan. Op deze manier heb ik veel moeilijke momenten overwonnen en ben ik er telkens opnieuw sterker uitgekomen. Problemen krijgen me niet klein, omdat ik weet dat ik nooit alleen zal zijn … 
Ik begin met het hoofdstuk ‘ voeding in de islam en zijn beperkingen’ omdat ik deze ook als eerste heb gemaakt. Hierin behandel ik verschillende onderwerpen. Beginnend bij de basis, de verboden en toegelaten zaken in de islam. Vervolgens belicht ik de islamitische slachtmethode en de Ramadan. En ten slotte bespreek ik ook de tafelmanieren, de speciale waterbron in Mekka en de mirakelplant zoals het door sommigen genoemd wordt.
Dan volgt het hoofdstuk ‘Als moslima in de maatschappij’. Hier begin ik met de bronnen van de islam gevolgd door het gedrag dat een moslim dient te stellen te allen tijde en ik eindig met de vrouw in de spotlights. 

De thema’s die ik behandelt heb, zijn vrij actueel waar spijtig genoeg vaak een hele heisa rond wordt gemaakt. Ik hoop met dit werk een bijdrage te kunnen leveren aan een betere bekendheid van de islam, die de laatste jaren in het westen vooral op een negatieve manier in de actualiteit kwam. 

Veel leesplezier!

Dankwoord

Ik wil eerst en vooral Allah bedanken voor de kracht en het uithoudingsvermogen die Hij me schonk om dit werk tot een goed einde te brengen. Ook mijn familieleden die er voor me waren tijdens het maken van deze opdrachten voor school als nu voor de publicatie. 

Vervolgens gaat mijn dank uit naar Mevrouw Creuwels (mijn mentor was tijdens de geïntegreerde proef) en meneer Hellemans die keer op keer mijn werk verbeterden. Verder ook naar mevrouw Akkermans en mevrouw Kelchtermans die ons altijd motiveerden en geduld konden opbrengen als de klas het even niet meer zag zitten. Meneer Mouloud Kalaai, die ik in der tijd mocht interviewen voor mijn gip wil ik ook graag bedanken. Ondanks zijn drukke agenda maakte hij tijd voor een jonge studente en beantwoordde hij mijn vragen nauwkeurig. Nu, vijf jaar later geeft hij me zijn toestemming om het te publiceren waarvoor oprechte dank! Dit alles speelde zich af sinds 2006 maar is en zal nooit vergeten worden.

Voor mijn tweede hoofdstuk, Als moslima in de maatschappij, gaat mijn dank uit naar Rita De Greve, mijn leerkracht voor sociologische vraagstukken. Ze was erg lovend over mijn werk wat me zelfzekerder maakte en me motiveerde om ermee verder te gaan. Voor dit werkje heb ik ook Jan Leyers mogen interviewen. Deze drukbezette man, gekend als zanger en schrijver (de weg naar Mekka) maakte tijd voor me vrij. Ik apprecieer dit enorm en wil hem langs deze weg nogmaals bedanken.

	Hoofdstuk 1
	Voeding in de islam en zijn beperkingen


Inleiding 
In dit project ga ik dieper in op het leven als moslim. Ik wil u de islamitische cultuur leren kennen zoals die in zijn volmaakte aard is. Eerst ga ik in op de toelaatbare en verboden zaken in de voeding volgens de islam. Vervolgens belicht ik de islamitische slachtmethode en de Ramadan. En ten slotte bespreek ik ook de tafelmanieren, geneeskunde van de profeet (vrede zij met hem) en de speciale waterbron in Mekka. De bedoeling is om het beeld omtrent de islam te veranderen dat nu zo actueel is, en ik hoef er niet bij te zeggen dat dat toch wel aan de negatieve kant is. U zult wel merken dat ik het enkel zal hebben over de voeding in de islam, maar als u hier al ziet dat Allah, onze God, het beste met ons voorheeft, is er toch geen twijfel meer mogelijk: de islam staat voor vrede, ook met je lichaam, en dat wil ik dan ook bewijzen.

1. Inleiding 

De islam is de godsdienst van de vrede. En bij vrede bedoelen we niet alleen de goede omgang met de mensen, dieren, planten, maar ook de goede omgang met je eigen lichaam. Je lichaam hoort goed behandelt te worden. Onder goed behandelen verstaan we niet enkel je maag voorzien van lekkernijen, maar het eten moet veilig zijn. Dat is dan ook de reden waarom onze voeding beperkt is. De producten die schadelijke stoffen bevatten dienen vermeden te worden.

2. Halal en Haram

2.1. Marokkaanse voeding, waar is dat op gericht?

Onze voeding hangt samen met onze godsdienst. Onze godsdienst geeft ons richtlijnen waar we ons aan moeten houden. We maken een onderscheid tussen “halal en haram”.

· Definitie: 

· Halal: (het wettige) dat wat toegestaan is en waar geen reacties voor bestaan en wat God toegestaan heeft om te doen.

· Haram: (het verbodene) dat wat Allah absoluut verboden heeft. iedereen die zich hieraan waagt, loopt zowel het risico aan Allahs straf in het hiernamaals blootgesteld te worden, als op een wettige straf in deze wereld.

2.2. Waarom worden er dingen door Allah verboden?

Daar is een simpele verklaring voor: het verbod op dingen geldt vanwege hun onzuiverheid en schadelijkheid. Er werd alleen verboden dat wat onnodig of vervangbaar is. Maar Allah is niet willekeurig 

in Zijn bevelen, want hij is genadig met Zijn dienaren. Hij heeft dingen om een speciale reden halal en haram gemaakt: namelijk het welbehagen van de mensen. Daarom heeft Hij toegestaan wat zuiver is, en verboden wat onzuiver is. Dat wat halal is, is toereikend, terwijl dat wat haram is, overbodig is. 

2.3. Nood breekt wet!
Hoewel de islam het aantal verboden zaken beperkt heeft, is de godsdienst heel streng in het voorkomen van verbodsovertredingen. Maar tegelijkertijd is de islam noch blind voor de noden alsook het belang van het leven, noch voor de menselijke zwakheden om het te verdragen. Het wordt de moslims toegestaan om in geval van nood verboden voedsel te eten in die hoeveelheden die voldoende zijn om hem te doen overleven en hem van de dood redden. Allah zegt in de Heilige Koran: 

“Maar hij, die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is, op hem rust geen zonde, want Allah is Vergevensgezind, Genadevol. (Al-Baqara, 173)

2.4. Wat werd ons door God verboden?

· Het eten van dode dieren

· Het verbod op vloeiend bloed

· Het eten van varkensvlees

· Dat wat aan iets of iemand anders dan aan Allah gewijd is
2.4.1. Het verbod op het eten van dode dieren en de wijsheid ervan
Het eerste wat in de verzen over het verboden voedsel genoemd wordt, is het vlees van dode dieren: dat zijn dieren of vogels die een natuurlijke dood gestorven zijn, zonder dat zij door mensen geslacht of bejaagd zijn. Er zijn een aantal duidelijke redenen voor dit verbod:

a) Het eten van vlees van dode dieren is voor een beschaafde smaak iets weerzinwekkends en wordt door mensen in de samenleving tegenstrijdig met de menselijke waardigheid geacht. We kunnen ook zien, dat alle volkeren die een geopenbaard boek hebben, geen vlees van een dier eten dat niet geslacht is. De methode kan echter verschillen.

b) De moslim handelt met een bepaald doel en een zekere intentie. Hij gebruikt niets en plukt nergens de vruchten zonder zijn intentie, doel en inspanningen erop te richten. De betekenis van slachten, wat een doelbewuste handeling is, is het nemen van een leven van een dier met de bedoeling om het voor voedsel te gebruiken. Daarom valt een geslacht dier niet onder de categorie van dode dieren. Allah de Barmhartige, de Genadevolle acht het niet wenselijk dat de mens iets eet, wat hij niet van plan was om te eten zoals in het geval van een dood dier. In tegenstelling hiermee vereisen zowel het slachten van een dier als het bejagen ervan, een intentie, die door inspanningen en actie gevolgd wordt.

c) Als een dier een natuurlijke dood gestorven is, dan is dat waarschijnlijk omdat het een acute of chronische ziekte had, omdat het een giftige plant gegeten had of om iets anders soortgelijks. Het vlees van een dergelijk dier is waarschijnlijk niet geschikt voor menselijke consumptie. Hetzelfde is het geval, als het dier door ouderdom of honger gestorven is.

d) Door mensen het vlees van dode dieren te verbieden, heeft Allah voor een voedselbron voor dieren en vogels gezorgd die, zoals de Koran zegt, net als de mensen een gemeenschap 
(oemmah) vormen. De waarheid hiervan wordt gedemonstreerd door het feit dat dode kadavers die in het open veld liggen, door andere dieren en vogels worden opgegeten.

e) Het verbod moedigt de eigenaar van een dier aan het tegen ziekten en ondervoeding te beschermen, want als hij sterft is het vlees verspild. Als het dier ziek wordt zal hij proberen snel een geneesmiddel te vinden, of zich haasten om het te slachten.

·  Soorten dode dieren:

· Gewurgde dieren: dat is een dier dat gewurgd is door bijvoorbeeld een touw om zijn nek of een dier dat gesmoord is, bijvoorbeeld doordat iets over zijn kop gelegd is waardoor het gestikt is.

· Geslagene dieren: een dier dat dood is geslagen door een stok of een ander voorwerp.

· Gevallen dieren: een dier dat door een val van een hoge plaats om het leven is gekomen, of dat het in een ravijn gestort is.

· Gespietste dieren: een dier dat omgekomen is, doordat het gespietst is op de horens van een ander dier.

· Dat wat (gedeeltelijk) gegeten is door wilde dieren: een dier dat gedeeltelijk door wilde dieren is verslonden en daardoor om het leven is gekomen.

2.4.2.  Het verbod op vloeiend bloed

Het tweede verbod slaat op vloeiend bloed of vloeibaar bloed ( het is niet verboden om het bloed te eten dat in het vlees achterblijft nadat het dier geslacht is en men zijn best heeft gedaan om het te verwijderen). Er werd een man gevraagd over de milt en hij antwoordde: “ Je mag het eten.” De ondervragers antwoordden: 

“ maar het is bloed (vroeger dacht men dat de milt geklonterd bloed was).” Toen zei de man: “ alleen het vloeibare bloed is u verboden.” De reden voor dit verbod is tweeledig: het drinken van bloed is voor de 

menselijke waardigheid iets weerzinwekkends en kan de gezondheid schade aanrichten. Een dichter heeft ooit gezegd: “ benader nooit een dood dier en steek ook geen scherpe botten in een levend dier.” Omdat het doorboren van het vlees van een levend dier, het dier verwond en verzwakt, heeft Allah het verboden.

2.4.3. Varkensvlees
Als derde verbod op voedsel geldt het varkensvlees of het vlees van een zwijn. Omdat een varken van vuil en afval houdt, is zijn vlees niet altijd even betrouwbaar als het op ziektes aankomt. Verder heeft medisch onderzoek uitgewezen, dat het eten van varkensvlees in elk klimaat (en wel in het bijzonder in hete klimaten) de gezondheid schaadt. Wetenschappelijk onderzoek heeft verder bewezen dat varkens onder andere een dodelijke parasiet (trichine) bij zich dragen. 

Niemand kan zeggen welke ontdekkingen de wetenschap in de toekomst zal doen om de wijsheid van dit verbod nog meer te verduidelijken. 

2.4.4. Dat wat aan iets of iemand anders dan aan Allah gewijd is
De vierde categorie verbiedt het eten die aan iets of iemand anders dan aan Allah zijn gewijd, of dieren die geslacht zijn onder het noemen van een andere naam dan de naam van Allah- bijvoorbeeld de naam van een afgod. In dit geval heeft de reden tot verbod uitsluitend betrekking op het geloof: om het geloof in Eenheid van Allah veilig te stellen, de aanbidding te reinigen en om polytheïsme, in welke vorm dan ook, te bestrijden. Het is Allah die de mens geschapen heeft, hem de controle over de hele aarde gegeven heeft, het dier aan zijn macht heeft onderworpen en hem heeft toegestaan leven te nemen om als voedsel te dienen, onder de voorwaarde dat Zijn naam genoemd wordt bij het slachten. Door Allahs naam uit te spreken bij het slachten van een dier, verklaart men, dat men het leven van dit schepsel 

neemt met de toestemming van de Schepper, maar als er daarentegen een andere naam bij uitgeroepen wordt, dan is deze toestemming verbeurd verklaard en mag men dit vlees niet gebruiken.

2.5 Alle dieren uit de zee zijn toegestaan
Zeedieren, de dieren die in het water leven en daarbuiten niet kunnen overleven zijn toegestaan. Het maakt niet uit op welke manier ze verkregen worden of ze nu dood of levend uit het water worden gehaald. Het maakt ook niet uit wie ze heeft gevangen: een moslim of een niet-moslim. God staat ons toe 

alle zeedieren te eten, zonder bepaling dat ze moeten bloeden en de mens mag ze op alle mogelijke manieren vangen, zolang hij daarbij maar niet onnodig wreed is. Om aan Zijn gunsten te denken zegt Allah in de Koran:

“En Hij is het die de zee tot uw beschikking heeft opgesteld opdat gij er vers vlees van moogt eten” ( An-Nahl,14)
“ De vangst uit zee en het eten ervan is wettig voor u als voorziening voor uzelf en de reizigers” ( Al-Ma’ida, 96)

3. Islamitisch slachten

3.1. De voorwaarden van het islamitisch slachten
1. Het dier moet met een scherp object geslacht worden
2. Het slachten gebeurt door de keel van het dier door te snijden of de keelholte doorsteken. De beste manier is om de luchtpijp, slokdarm en de twee halsslagaders door te snijden.
3. Er mag geen andere naam dan de naam van Allah over het dier aangeroepen worden ten tijde van de slachting.
4. Bij het slachten moet de naam van Allah herdacht worden. ( de juiste manier om Allah’s naam te gedenken is: in de naam van Allah, de Grootste (Bismillah, Allahoe akbar) te zeggen. In dit geval niet de gewone “in de naam van Allah (bismillah)”, omdat het slachten geen daad van genade is.
“ Eet daarom van hetgeen waarover de naam van Allah is uitgesproken als gij in Zijn tekenen gelooft” (Al-An’am, 118)

“ En eet niet van hetgeen waarover de naam van Allah niet is uitgesproken, want dat is zeker ongehoorzaamheid” (Al-An’am, 121)

3.2. De wijsheid van de islamitische slachtmethode
Als we ervan uitgaan dat God, de Almachtige alles heeft geschapen, dan weten wij ook dat Hij aan alles zin heeft gegeven. Zoals in de koran staat: “Onze God, U hebt dit niet voor niets geschapen”; “En Hij is degene die ons een handleiding heeft gegeven om op een ideale manier om te gaan met zijn schepping.”

Er zijn echter mensen en organisaties die alleen geloven wat zij zien en anderen die alleen zien wat zij geloven. Anderen geloven, maar hetgeen ze zien geloven zij nog sterker. Met de middelste groep is het natuurlijk het moeilijkst te overleggen.

In verschillende universiteiten in Europa zijn er op de diergeneeskundige faculteit onderzoeken gebeurd uit bezorgdheid van het gedode dier. De kernvraag is: wat is de beste slachtmethode van het dier? Want we moeten er geen doekjes om winden, wij doden dieren om ze te consumeren. En de dood is nu eenmaal geen aangename gebeurtenis.

Om een antwoord te vinden op deze vraag werd de hersenactiviteit gevolgd door middel van een EEG ( hersenfilm, Electro- encefalogram) genoemd. Het is een onderzoek dat vaak uitgevoerd wordt bij mensen met een abnormale hersenactiviteit op te sporen zoals epilepsie enz. … Echter om geen storing te hebben en dus fouten bij het onderzoek, werden de elektroden chirurgisch in de schedel zelf bevestigd. Na volledige genezing van de operatie werd het onderzoek uitgevoerd. 

Bleek dat tijdens het islamitisch slachten het EEG de eerste 3 seconden niet veranderd en dan 3 seconden slaapactiviteit vertoonde vooraleer het helemaal geen activiteit meer gaf. Het dier is dood vooraleer het iets voelt.

Het dier spartelt wel omdat haar drukreceptoren die in de huid ingeplant zijn het signaal geven dat het dier plat ligt en als reactie daarop probeert het dier recht te komen. Dit is een reflex en geen pijnreactie. Door de spieractiviteit wordt alle bloed uit het lichaam gepompt en hiermee ook alle schadelijke stoffen.

3.3. Waarom wordt het verdoven of doodschieten van dieren afgeraden?
Verdoven van een dier is goed in een gecontroleerde omgeving van een operatiezaal maar zeer gevaarlijk voor dieren die geslacht worden voor consumptie. Er bestaat een reeel verslikking- en verstikkingsgevaar door het verlies van controle over andere lichaamsdelen, het verlies van evenwicht en duizeligheid zal het dier angstig en onrustig maken. Dit is niet alleen erg voor het dier maar ook de hormonen die hierbij vrijkomen komen in het vlees terecht en zijn zeker niet gezond voor de mens. Verdoving heeft tijd nodig om in te werken en wachten duurt lang, zeker voor slachters (time is money), dus het verdoven zal ongetwijfeld en in de meeste gevallen zeer onzorgvuldig gebeuren. Dieren doden met een schot door het hoofd verspreidt bacteriën die zich in de hersenen nestelen, in het bloed en zo in het vlees. Bij runderen is dit bijvoorbeeld de gevreesde ‘ gekke koeienbacterie’.

4. De Ramadan

4.1. De spirituele betekenis van Ramadan, de vastenmaand

De maand Ramadan wordt ook wel de maand der Barmhartigheid genoemd. En als we de aanbevelingen beschouwen die naast het vasten met de maand Ramadan verbonden zijn, begrijpen we deze benaming, want barmhartigheid is de kern, het hart van de Ramadan. Zonder barmhartigheid zal het vasten geen succes zijn.

Voor je aan het vasten begint moet je je ziel reinigen. Dat wil zeggen: je moet je onthouden van kwaad denken, kwaad spreken en kwaad doen.

Je kunt niet aan het vasten beginnen als je ruzie hebt met iemand, bijvoorbeeld een familielid, collega of buurman. Je mag beslist geen ruzie met anderen zoeken, zelfs wanneer je geprovoceerd wordt mag je er niet op reageren. Je mag met je mond niet eten, maar ook niet roddelen of kwaad spreken. Met je handen mag je geen slechte daden verrichten, niet vechten, enkel goede dingen doen. Als je weet dat iemand het 

moeilijk heeft, zoek hem op en help hem dan. Omdat God de barmhartigheid zelve is, stelt God de mens een extra beloning in het vooruitzicht voor goede daden die tijdens de Ramadan verricht worden. Een goede daad in de Ramadan wordt tienmaal zoveel beloond als anders.

God is zo barmhartig dat zieken, mensen met een handicap, kinderen niet hoeven te vasten. Ramadan versterkt ook de familiebanden. Kinderen moeten elkaar en vooral hun ouders bezoeken en samen het vasten  verbreken. Minstens één keer tijdens de Ramadan moet men een iftar (= verbreken van de vasten) organiseren voor vrienden en bekenden. 

Door de maand heen blijf je aan het voorafgaande jaar denken, aan je goede daden en hoe ze voort te zetten. Aan je slechte daden en hoe je ze in het vervolg kunt voorkomen.

Het extra avondgebed tijdens de Ramadan biedt u de gelegenheid voor sociaal contact tussen de gelovigen, want het is een moment waarbij mensen uit dezelfde wijk elkaar kunnen ontmoeten. Ze praten na het gebed over vele belangrijke zaken en porberen plannen te maken die ten goede komen aan de omgeving. 

Vergeving staat centraal tijdens deze heilige maand. Je vraag God en iedereen om vergeving en anderen op hun beurt zijn vergevensgezind ten opzichte van jou. 

4.2. Verdiensten van het vasten

Via overleveringen van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) zijn zijn verdiensten erkend, zoals: 

· “Vasten beschermd tegen de hel, zoals een schild in de strijd.”(Ahmed)

· “Wie uit liefde voor Allah één dag vast, zal over een afstand van 70 jaar van het vuur verwijderd worden.” (Bouchari en Moslim)
· “De smeekbede van degene die vast, zal iedere keer dat hij zijn vasten verbreekt (’s avonds) verhoord worden.”( Abu Abdallah Muhammed ibn Yazid ibn Majah Al Qazwini (824-886)

· “Een van de poorten van het Paradijs wordt de Poort van Rayèn genoemd, de Poort der Verfrissingen. Slechts zij die vasten kunnen erdoor naar binnen. Er zal gezegd worden: “waar zijn degenen die vasten?” Zij zullen dan opstaan en naar binnen gaan. Niemand anders zal erdoor naar binnen gaan. Zij zal voor altijd gesloten worden.(Aboe Sonni en Aboe Naïm)
4.3. Voordelen van het vasten

1. Spirituele voordelen: vasten oefent de mens in uithoudingsvermogen, versterkt zijn wil, leert hem zelfdiscipline en vergemakkelijkt hem de toepassing ervan. Het maakt in hem de vrees voor Allah wakker en geeft deze een voedingsbodem, maar vooral doet de vroomheid ontstaan, hetgeen de basis is van het vasten.
2. Sociale voordelen: vasten doet de gemeenschap wennen aan organisatie en eenheid, aan liefde voor rechtvaardigheid en gelijkheid. Het vasten doet vroomheid en liefdadigheid in deze organisatie ontstaan en behoedt haar voor kwaadwillige corruptie.
3. Fysieke voordelen: uit het oogpunt van gezondheid zuivert het vasten de darmen, het herstelt de maag, het ontdoet het lichaam van achtergebleven stoffen en helpt het lichaam van zijn eventuele gezetheid af te komen. soms is het vasten prijzenswaardig, soms laakbaar en soms verboden.
· Dagen waarop het vasten verboden is

· De eerste dag van de twee grote feesten (offerfeest en Suikerfeest). Een metgezel zei: “de profeet (vrede zij met hem) heeft het vasten gedurende deze twee dagen verboden: de dag van het Suikerfeest (Aid Al Fitr) en het offerfeest (Aid Al Adha) waarop gij het vlees van je offerdier opeet.” (EL.MOSLIM,M.,de weg van de moslim,PROJECT DIEN,Leiden,1997,225pagina’s)
· De drie dagen na het offerfeest (Aid Al Adha). De profeet (vrede zij met hem) liet een omroeper aankondigen: “vast deze dagen niet, het zijn de dagen van eten, drinken en echtelijk plezier.” (bazzaz)
· In de periode van menstruatie en bloedingen (na een bevalling). Over het waardeloos zijn van het vasten voor een vrouw zijn de geleerden het unaniem eens. De profeet (vrede zij 
met hem) zei: “is het niet zo dat een vrouw, als ze menstrueert noch moet bidden, noch moet vasten?” (Abu Abdalah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim abn al Mughira al-ju’fi al Bukhari 810-870)
· De zieke, die voor zijn gezondheid vreest, moet niet vasten. Allah zegt: “dood uzelf niet, Allah is u altijd genadig.” (Soerat An-Nisa,29)

4.3. De plicht om te vasten tijdens de Ramadan

De koran en de soennah (wat de profeet deed) hebben de plicht tot het vasten in de Ramadan ingevoerd. De moslimgemeenschap heeft het eenstemmig bevestigd. Allah zegt: ‘in deze vastenmaand, Ramadan, werd de koran geopenbaard, als rechte leiding voor de mensheid en als overduidelijk bewijsteken van de Waarheid en het Heil. Wie van u de maand via de sikkel ziet beginnen, laat hem de hele maand vasten.’ (Al Bakara 185)

De profeet (vrede zij met hem) zei: “de pijlers van de islam zijn er vijf: 

· De verklaring dat er geen Godheid bestaat dan Allah en Mohammed zijn profeet is.(shahada)
· Het uitvoeren van het gebed.(salat)

· Aalmoezen geven (zakat)
· Het vasten tijdens de Ramadan (sawm)
· De bedevaart naar Mekka (hadj)
4.5. De verdiensten van de Ramadan
De Ramadan heeft uitzonderlijke verdiensten, die door overleveringen van de profeet (vzmh) worden bevestigd, en die de andere maanden overtreffen. De profeet (vzmh) zei: 

“ De vijf rituele gebeden, het vrijdagsgebed tot de volgende vrijdag en het vasten tijdens de Ramadan tot de volgende Ramadan, hebben allemaal het effect van kwijtschelding van zonden, wanneer en ernstige zonden vermijdt. (EL.MOSLIM,M.,de weg van de moslim,PROJECT DIEN,Leiden,1997,225pagina’s)

“ Van wie gedurende de Ramadan met geloof vast, rekenend op de goddelijke beloning, worden zijn zonden vergeven.” (bouchari en moeslim)

“ Ik heb in mijn droom een man van mijn gemeenschap gezien, die hijgde van de dorst. Iedere keer dat hij zich bij het bassin vertoond om te drinken, wordt hij weggejaagd. Zijn vasten tijdens de Ramadan kon zijn dorst lessen.” (Tabarani)

“ De eerste nacht van de Ramadan wordt iedere demon en iedere opstandige geest vastgeketend. Alle deuren van de hel zijn gesloten, geen enkele gaat open. Alle deuren van het paradijs zijn open, geen enkele gaat dicht. Men roept: “o, gij die het goede wilt, snelt toe! O gij, die het slechte wilt doen, houdt ermee op!” Deze oproep wordt iedere avond hernieuwd en iedere avond redt Allah een aantal gelovigen van de hel.” (tirmidi, verzameld door abu isa muhammed ibn isa ibn saura al sulami al tirmidi (825-892)
4.6. De fundamentele regels van het  vasten
1. De intentie: 
Het is het besluit te vasten als teken van onderwerping aan Allah met het voornemen om Zijn genade te vragen, want iedere handeling is afhankelijk van de intentie, waardoor hij wordt geïnspireerd. Wanneer 

het vasten een verplicht karakter heeft- zoals de Ramadan- dan moet de intentie ’s nachts voor de dageraad worden geformuleerd.

· De profeet (vzmh) zei: “ het vasten van degene, die zijn intentie om te vasten niet vanaf de vorige avond heeft getoond, is waardeloos.” (Tirmidi)

· Maar wanneer het om vrijwillige vasten gaat, wordt de intentie zelfs na de dageraad geaccepteerd, zelfs na zonsopkomst, op voorwaarde dat met niets gegeten of gedronken heeft.

· Aysha, ( de vrouw van de profeet (vzmh)) zei: “ de profeet (vzmh) kwam op een dag bij mij binnen en vroeg:” heb je iets te eten?” “Nee”, antwoordde ik hem. “Nu, dan vast ik”, zei de profeet (vzmh).

2. De onthouding
Dit is alles vermijden wat het vasten verbreekt, d.w.z. eten, drinken en seksueel gemeenschap.
3. De periode van onthouding
Dit is de hele dag vanaf de dageraad tot het ondergaan van de zon. Zich ’s nachts onthouden van voedsel en overdag eten is geen vasten.

· Allah zegt: “ houdt het vasten in acht tot de nacht.” (Al-Bakara 187)
5. Tafelmanieren

5.1. Zitten bij het eten

a) Een moslim dient nederig te zijn voor Allah als hij aan het eten is, en Zijn gunsten te respecteren. Hoewel er geen speciale zithouding voorgeschreven is, zijn er wel voorwaarden, waarvan nederigheid de belangrijkste is.

b) Een moslim dient niet te eten terwijl hij op zijn rug of buik ligt, en hoort staand of lopend eten te vermijden.

c) Tijdens het eten dient een moslim goed te zitten en niet tegen een kussen leunen of op zijn hand steunen.

d) Degene die zich misdraagt tijdens het eten, bijvoorbeeld door met de linkerhand te eten, vieze woorden te zeggen of te eten van iemand anders zijn kant van het bord, dient terechtgewezen te worden.

5.2  Goede tafelmanieren

a) Er is geen bezwaar om maaltijden allen te eten, hoewel het beter is als de familie bijeenkomt om te eten, omdat de maaltijd, zo wordt aangenomen, beter smaakt als de familie van een gezamenlijk bord eet.

b) Het getuigt van een edele instelling om er niet op neer te kijken met anderen samen te eten, rijk of arm, jong of oud.

c) Handen dienen voor het eten gewassen te worden.
d) Men hoort zich niet te haasten om het eten in te nemen of te slikken als het nog heet is. Het is beter om te wachten tot het eten is afgekoeld. Op het eten blazen of ademen, teneinde het te verkoelen wordt afgeraden.

e) Een moslim dient het eten te beginnen met de volgende woorden: bismillahi rahmani rahiem: in de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

f) Als een moslim, wanneer hij begint te eten, vergeet Gods naam erover uit te spreken, moet hij zeggen: Bismillah, awalahoe wa ghirahoe= in de naam van Allah van het begin tot het eind.

g) Voedsel mag niet van alle zijden van het bord genomen te worden, maar van het gedeelte dat het dichtstbijzijnd is. Als het bord echter fruit of dadels bevat, mag er van alle kanten genomen worden.

h) Als een moslim het eten voorgezet krijgt en de tijd van het gebed breekt aan, dan dient hij eerst het eten te nuttigen en zich niet te haasten voor het gebed, tot hij zijn maaltijd beeindigd heeft. De reden hiervan is om hem te helpen concentreren op zijn gebed, wat niet lukt als hij aan eten denkt.

i) Bij het eten dient alleen de rechterhand gebruikt te worden, nl. de eerste drie vingers. In veel landen wordt de linkerhand op het toilet gebruikt om ermee te wassen en daarom als onrein beschouwd. Ook het aannemen en aanreiken gebeurt met de rechterhand.

j) Als iemand die aan het eten is en het eten lekker vind, mag hij zijn goedkeuring of bewondering uiten, maar omgekeerd mag hij, als hij het niet lekker vindt, nooit oneerbiedig zijn en kritiek of afkeuring uiten. In het laatste geval dient hij te zeggen “ik hoef niks” of “ik ben niet gewend aan dit voedsel”.

k) Een moslim dient geen grote hoeveelheden te eten. Hij hoort te stoppen voor zijn buik vol is. Vraatzuchtig eten is een onislamitische gewoonte. De profeet (vzmh) zei: “de stam van Adam vult geen slechter vat dan zijn eigen maag. Laat de stam van Adam een paar mondjes vol nemen om zijn ledematen te sterken. Als het mogelijk is, dan is een derde voor de maag, een derde voor drinken en een derde voor iemands adem.” (As-suyuti, Noer)
l) Wanneer een moslim klaar is met eten, hoort hij Allah te danken voor het voedsel door te zeggen: alhamdullilahi ladie ath’amana wa sakana wadja’alni minal moelimeen= lof aan Allah, die ons eten en te drinken heeft gegeven en van ons moslims maakt.

m) De beleefdheid gebiedt dat kinderen niet met hun eten beginnen voor hun ouders, en leden van de familie voor de gasten. Respect voor de ouders is een van de grondslagen van de islam.

n) Als een vlieg in het eten of drinken valt, dient het neergedrukt te worden tot hij verdronken is, en dan eruit gehaald en weggegooid te worden. De reden hiervoor is, zoals een authentieke hadith (overlevering van de profeet) vermeldt dat elke vlieg onder de ene vleugel een ziekte en onder de andere de medicijn draagt.

5.3. Het drinken

a) Bedwelmende dranken van elke soort zijn verboden.

b) Het drinken uit een zilveren of een gouden beker is verboden. Elke andere soort mag gebruikt worden.

c) Gods naam dient voor het drinken uitgesproken te worden( zie tafelmanieren)

d) Het is aanbevolen om rustig te drinken, niet gulzig uit een kop of een tas. Tijdens het drinken dient de kop van de mond weggehaald te worden om adem te halen. Dit dient drie keer herhaald te worden, waardoor het in drie delen uiteenvalt. Dit is dorstlessender, gezonder en heilzamer. 
e) Na het drinken hoort een moslim God te danken. (zie tafelmanieren.)

f) Als iemand een drank uitdeelt aan een groep mensen, dient hij te beginnen met degene die zich aan zijn rechterkant bevindt, ongeacht wie dat is, en dan met de rechterkant door te gaan, zelfs als er aan de linkerkant een oudere zit. Er dient altijd voorrang gegeven te worden aan de rechterkant. De drank dient met de rechterhand doorgegeven te worden. 
6. Zamzam
6.1. Het ontstaan

Ibrahim (voor de christenen Abraham) liep met zijn tweede vrouw Hagar door de woestijn. In haar armen had ze hun zoon Ismail (Ismaël). Haar lange rok liet ze over de grond slepen, zodat haar voetstappen werden uitgewist. Ze was bang dat Sarah, de eerste vrouw van Ibrahim, haar achterna zou komen. Want Sarah was jaloers op Hagar omdat die een zoon had en zij maar geen kinderen kreeg. Ibrahim en Hagar kwamen in de vallei van de Hidjaaz aan, waarin de verwoeste Ka’ba met de heilige zwarte steen onder het zand verborgen lag. Bij een heuveltje bleef Ibrahim staan. Daar groeide de enige doornstruik die er in de vallei was. “Ga met Ismail in de schaduw van deze struik zitten”, zei Ibrahim en hij zette een zak met dadels en een leren zak met water bij hen neer. Toen verliet hij hen. Hagar legde haar kind onder de struik en liep Ibrahim nog achterna. “ o Ibrahim!” riep ze angstig, waar ga je heen? Je laat ons toch niet alleen achter in de woestijn waar niets en niemand te vinden is?” Hagar bleef vragen, maar Ibrahim keerde zich niet om en liep door. Toen vroeg ze:”Heeft God gezegd dat je ons hier moet achterlaten?” “Ja”, zei Ibrahim, Allah wil het zo.” “Dan zal hij ons niet aan ons lot overlaten”, zei Hagar en ze keerde terug naar haar kind, dat lag te huilen onder de doornstruik. Terwijl Ibrahim in de verte verdween, gaf ze Ismail de borst en dronk zelf water uit de zak. Maar dat raakte algauw op en er was nergens water te vinden. Zand en stenen onder de hete zon, dat was alles wat Hagar om zich heen zag. Ze kreeg steeds meer dorst en kon ook haar kind niet meer te drinken geven. Ze legde Ismail in de schaduw van de struik en keek naar hem zoals hij daar lag te huilen. Ze wist dat hij dood zou gaan als ze geen water kon vinden. Daarom liep ze naar de dichtstbijzijnde heuvel, de Safa, en beklom die. Ze keek uit over de vallei in de hoop dat er iemand aan zou komen die haar kon helpen. Maar ze zag niemand. Toch gaf ze de moed niet op. Ze bond haar rok op, liep de heuvel Safa af en stak de vallei over naar de heuvel Marwa. Maar ook vanaf die heuvel 

zag ze geen mens. Ze rende wel zeven keer heen en weer, van Safa naar Marwa. Nadat ze voor de zevende keer Marwa had beklommen en uitgeput op de grond neerviel, hoorde ze een stem. Ze 

Luisterde… Weer hoorde ze een stem, en ze zei: “U, die ik hoor maar niet zie, als u kunt, help me dan!” En zie, daar stond een engel naast haar die met zijn vleugels op de grond sloeg. Steeds weer totdat er water opborrelde uit de aarde. Toen verdween de engel. Hagar knielde neer bij de plaats waar het water naar boven kwam. Ze groef een gat waarin het water bleef staan. Ze slurpte het op en vulde de lederen zak zodat ze ook Ismail te drinken kon geven. Ismail hoorde het water borrelen en probeerde het geluid na te doen: “Zam-zam..” deed hij. Daarom heet de bron nu nog altijd Zamzam. De boodschapper van Allah (vzmh) zei dat als ze de bron zamzam verlaten had, (zonder haar armen vol te nemen), dan zou het vloeiend reservoir geworden zijn. 

6.2. Zamzam is het allerbeste water!
De profeet (vrede zij met hem) zei dat het beste water, water is dat naar het oosten stroomt en in de open lucht is. Daarna het water dat naar het noorden stroomt. Stromend water is het beste en stilstaand water dient vermeden te worden. Volgens de profeet (vzmh) dien je zeer koud water te vermijden want dit is schadelijk voor onze gezondheid. Aan de andere kant bant het wel de hitte uit ons lichaam van hoge koorts. Denk maar aan het koude vochtige washandje op je voorhoofd wat verlichting geeft als je koorts hebt. Heel heet water laat de seksuele lust afnemen, ontspant de maag en vertraagt en onderbreekt de spijsvertering. Maar natuurlijk is het allerbeste van alle water, Zamzamwater. Zamzamwater is drinkwater, heeft de beste smaak en geneest vele ziekten. 

Het verschil tussen Zamzam water en ander water (water uit de stad) is de hoeveelheid calcium en magnesiumzouten. De hoeveelheid van deze zijn lichtelijk hoger in Zamzamwater. Dit is misschien de reden dat dit water de vermoeide pelgrims opfrist, maar nog belangrijker, het water bevat fluoriden die een 

effectieve bacteriële werking hebben. De opmerkingen van de Europese laboratoria bewezen dat het water wel degelijk geschikt was om te drinken. Des te meer onderzoek wordt gedaan naar (de samenstelling van) het water, des te meer wonderen naar boven komen en je zult zelf zien dat je onvoorwaardelijk gaat geloven in de wonderen van dit water, die God als een geschenk aan de gelovigen heeft gegeven, die van heinde en verre naar het woestijnland komen voor de pelgrimstocht.

Deze bron is nooit opgedroogd geweest. Maar heeft echter altijd het behoefte aan water vervuld. Het heeft altijd dezelfde smaak en zoutsamenstelling gehad vanaf het moment dat het geschapen werd. Zijn drinkbaarheid is altijd wereldwijd erkend geweest, aangezien pelgrims (afkomstig van alle delen van de wereld) ieder jaar Mekka bezoeken voor de bedevaart. En nog steeds genieten ze van dat water dat hun keer op keer verfrist.

7. Zwarte zaad

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat onze geliefde Profeet Mohammed(vzmg) zei: "Gebruik dit zwarte zaad regelmatig omdat het een geneesmiddel voor elke ziekte bevat, behalve voor de dood". 
(Hadith sahih al-Bukhari)

7.1. Wat is zwarte zaad zwarte zaad eigenlijk?
Zwarte zaad of in het Arabisch Haba Sawda genoemd, is een plant die sinds de oudheid als medicijn gebruikt werd. Met de oudheid bedoel ik teksten uit het oud testament, islamitische teksten en zelfs bij de farao in zijn graftombe werd teruggevonden.
De Nigella Sativa of ook wel zwarte komijn genoemd zou meer dan honderd actieve ingrediënten bevatten. De combinatie van oliën (35%) proteïnen ( 21%), koolhydraten (338%) en andere bestanddelen (6%) zouden aan de basis liggen van de hoge effectiviteit. De profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft het gebruik van deze zaadjes aangeraden zoals je in bovenstaande hadith kan lezen. Voor mij is dit natuurlijk voldoende bewijs maar dat zal niet voor iedereen het geval zijn. We leven nu eenmaal in een wereld waarin alles een wetenschappelijke basis moet hebben. Vandaar een korte wetenschappelijke toelichting. Ik moet eerlijk zeggen dat ik positief verbaasd was toen ik dit op  het net vond. Steeds vaker worden Koranteksten en overleveringen van de profeet (vrede zij met hem) ondersteund door wetenschappelijke onderzoeken. Ik persoonlijk vind dit echt fantastisch want het is telkens opnieuw een boost voor mijn imaan (geloof).
7.2. Wetenschappelijk onderzoek: klopt de stelling van Mohammed (vrede zij met hem) wel?
Ondanks het feit dat zwarte zaad vaak gebruikt wordt in islamitische landen en door moslims in het algemeen als mirakelplant tegen allerlei ziektes, is deze plant vrijwel onbekend voor de westerse wereld. Hoe komt dit eigenlijk? Men is deze plant gaan onderzoeken met Mohammeds stelling in het achterhoofd. Al zijn de onderzoeken nog zo jong, toch zijn de resultaten bemoedigend. 

Aan een universiteit in Philadelphia ( Thomas Jefferson University) heeft men aangetoond dat een extract van olie van zwarte zaadjes, de vooruitgang van pancreaskanker afremt en kankercellen doodt. Laatste vijftig jaar zijn er meer dan tweehonderd studies uitgevoerd die aantonen dat zwarte zaad wel degelijk helende krachten heeft. (Mens en gezondheid, natuurgeneeswijze)
7.2.1. Toepassingen

Onderzoek heeft aangetoond dat het een positieve invloed heeft op het immuunsysteem. Ook het spijsverteringstelsel, aandoeningen als diabetes en te hoge cholesterol, de ademhaling, het hormonale systeem (waaronder menstruatie, menopauze, depressie en onvruchtbaarheid), het ademhalingsysteem en de algemene levenslust, concentratie en het slaapvermogen worden aantoonbaar beïnvloed door het zwarte zaad, waardoor deze specerij wel eens een van de meest veelzijdige kruiden ooit zou kunnen zijn.  (Mens en gezondheid, natuurgeneeswijze)
8. Interview met dokter Mouloud Kalaai

Een onderdeel van mijn GIP, was een persoon interviewen die wat met je thema te maken had. Ik interviewde Mouloud Kalaai. De reden dat ik dit interview mee wil publiceren is enerzijds omdat het een deel is van mijn eindwerk. Anderzijds voeg ik het interview toe omdat ik vind dat meneer erg duidelijke en hedendaagse voorbeelden kan aanhalen bij de gestelde vragen. Dit zorgt voor een helder en duidelijk beeld voor de lezer. (het interview werd afgenomen in het jaar 2005-2006)
8.1.  
Kunt u iets vertellen over je werk?
Ik ben specialist acute geneeskunde. Dit betekent dat ik na mijn opleiding tot arts nog een extra specialisatie heb gevolgd om spoedarts te worden. In de praktijk rij ik mee met de mug en vang ik de levensbedreigde zieken op spoedgevallen op. Ik ben ook bijgeschoold tot manager in rampentoestanden (aardbevingen, grote ongevallen met bussen, vliegtuigen enz.). 
8.2. Je zit bij de moslimexecutieven. Wat wil dat zeggen?

Begin 2005 zijn er verkiezingen geweest. De moslims hebben 68 vertegenwoordigers uit heel België gekozen. Deze vormen de moslimraad.

Uit de moslimraad zijn dan 17 mensen gekozen die de executieven van moslims in België vormen. De executieven voeren de punten uit die beslist geweest zijn in de moslimraad. Persoonlijk ben ik gekozen door de Marokkaans islamitische gemeenschap van Limburg om hun te vertegenwoordigen.

8.3. Wat betekent de islam voor jou?
De islam betekent voor mij een manier van leven zodat ik het beste uit mijn leven kan halen en mijn hiernamaals kan voorbereiden. De richtlijnen van de islam zijn er om vrede te brengen in ieders leven, mensen en dieren. Het is een manier om in harmonie te leven met alles en iedereen om je heen en voornamelijk met jezelf.
8.4. Wat betekent de heilige maand Ramadan voor jou?

De heilige maand Ramadan is voor mij een tankstation. Ik kan mijn geloof (imaan) bijtanken.

Het is zoals de Hadj een periode waarin je volledig met jou relatie met God kan bezig zijn.

Een maand waarin Allah (swt) vrede en zegeningen stuurt over de wereldbewoners waardoor de gelovige veel meer van elkaar gaan houden. Daarom bezoeken zij elkaar vaker. Ze komen graag samen in de moskeeën en doorbreken graag samen de vasten s’avonds. De gelovigen voelen deze zegeningen en deze liefde van Allah.

De eerste 10 dagen zijn dagen van barmhartigheid. De middelste 10 van vergeving en de laatste 10 redding van het vuur. 
8.5. Wilt u in het kort vertellen wat Laylatul Qadr is?

Leilatoe’l qadr is een waardevolle nacht, beter dan 1000 maanden. Zo word het beschreven in de Koran. Deze nacht doorbrengen in aanbidding is in waarde beter dan 1000 maanden aanbidding. Het is de nacht waarin de koran is neergedaald naar de hemelen van de aarde en zo overgebracht naar onze profeet Mohammed via de Engel Gabriël. Het is een nacht waarin elke smeekbede word aanvaard en waarin alle vastenden vergeven worden van hun zonden, behalve 4: de alcoholist (gezien dronkenschap leid tot  andere zonden), degene die geen respect heeft voor zijn ouders, degene die zijn familie banden verbreekt, en ten slotte mensen die ruzie hebben en het niet bijleggen. Het is de climax (hoogtepunt) van de Ramadan en valt daarom op het einde. Hij valt in de laatste 10 dagen van de Ramadan. Aangenomen wordt dat de nacht van de 26ste op de 27ste dag van de Ramadan Leilatoe’l qadr is. 
8.6. De niet-moslims noemen aid al fitr suikerfeest, wat is de echte betekenis van dit feest?
Eid el fitr letterlijk vertaald is het feest van het ontbijt. Het is de eerste dag na de Ramadan dat men terug mag ontbijten na zonsopgang. De profeet (vzmh) at dan iets voor hij naar de moskee ging voor het feestgebed. Terwijl bij het offerfeest (eid el adha) hij niet at tot hij het offer gebracht had. De vastende heeft twee momenten van blijdschap als hij zijn vasten volgens de regels heeft volbracht. De dag dat hij terug mag eten en de dag dat hij God ontmoet.

8.7. Niet-moslims beweren vaak dat de plicht van het dragen van de hoofddoek niet in de koran staat. Wat zeg jij hierop?
Ten eerste, het is niet aan niet-moslims om te bepalen wat al dan niet islamitisch verplicht is. Wij moslims bemoeien ons ook niet met andere religies. Ten tweede, het is ook niet aan mensen die geen islamitische theologie gestudeerd hebben uitspraken te doen over wat wel of niet mag in de islam. Als wij (1,5 miljard moslims) en onze moslim theologen weten dat het verplicht is omdat het zo in de koran staat dan moet dat voldoende zijn voor niet- moslims om daar respect voor te hebben. Als dan enkele moslims de hoofddoek niet willen dragen omdat ze dat gewoon niet graag doen dan is dat hun persoonlijke keuze en moeten ze dat niet goed praten door te zeggen dat het niet verplicht is in de islam. Persoonlijk is dit mijn antwoord op deze vraag.  

8.8. Ik word vaak geconfronteerd met de standvaste bewering dat god niet bestaat. “ je hebt Hem toch niet gezien” wordt me dan gezegd. Wij voelen Gods aanwezigheid, wij kunnen geloven zonder te zien, maar hoe leg je dat uit aan niet- gelovigen?

Wie zoekt die vindt. Als je niet op zoek gaat naar God zul je hem ook niet vinden. Veel mensen beweren dat God niet bestaat, zij zijn juist degenen die er niet naar gezocht hebben. Alle schepselen, mens, dier, plant, zon, maan sterren noem maar op, weten dat God bestaat en aanbidden hem. Mensen in deze groep van schepselen zijn een speciaal geval. Velen van hen hebben deze kennis onderdrukt maar blijft toch aanwezig in hun onderbewustzijn. Geloof in God is iets natuurlijk, het is iets waar iedereen mee geboren word (fitra in het arabisch), iets dat iedereen in zich heeft. Omgevingsfactoren bepalen van na de geboorte of dit geloof in stand blijft of onderdrukt word. Je familie, je vrienden, wat je leest, het land waar je geboren word, welke programma’s je ziet op televisie enz. … . Dit noemen psychologen, milieufactoren of omgevingsfactoren. Met andere woorden alles waar je mee in contact komt in je leven van kinds af aan. Als je wilt op zoek gaan moet de invloeden van al deze omgevingsfactoren langs je neer leggen. Je moet dus alles wat je geleerd hebt, of liever wat men je, betreffende God geleerd heeft, vergeten. Je begint op een neutrale manier, van nul. Daarvoor moet je volledig eerlijk zijn tegen je eigen. Dit is het allermoeilijkste in het hele proces. Eerlijk onderzoek zonder vooroordeel over wat waarheid is en wat niet. De volgende stap is starten met je zoektocht. En de vraag is waar je moet gaan zoeken. Je moet niet naar geloof gaan zoeken bij niet-gelovigen. Dat heeft natuurlijk geen zin. Het heeft ook geen zin geloof te gaan zoeken op plaatsen waar niet aan geloof gedaan word. Je moet naar de praktijk ruimte gaan (de moskee). Tussen de moslims vind je het spirituele of het gevoelsmatige deel van het geloof. Wil je antwoorden op vragen dan ga je naar moslimgeleerden. Als je alle informatie verzameld hebt en op zoek gegaan bent naar het gevoel van geloof dan kan je God vinden. Je moet kennis opdoen over wie God is. Hoe kan je Hem vinden als je niet eens weet wat of wie je zoekt? In het hele proces is het belangrijk regelmatig de wens uit te spreken, de waarheid te vinden. Als je eerlijk bent vraag je de waarheid te vinden en de leiding te vinden eender wat het resultaat is. De fase van kennis zoeken is eigenlijk nog  het gemakkelijkste in het hele proces. De volgende fase is de aanvaarding van wat je gevonden hebt. Als je een bepaalde waarheid ontdekt moet je het ook niet de rug toekeren. Je moet het aanvaarden en verder gaan met de volgende stap. Als je hier niet eerlijk bent tegen jezelf riskeer je alles terug te verliezen. Dat is hetzelfde als het licht aandoen maar je ogen bewust dichtknijpen om in het donker te blijven zitten en dan zeggen; maar ik zie toch helemaal niets. Neen, als het licht aangaat moet je jou ogen openhouden. En hier gaan de meeste mensen in de fout. In deze fase zijn er verschillende krachten die hun tegenhouden de waarheid te aanvaarden. Moslims noemen dit de sheitaan( het kwade) en de nafs( de ego= zie de filisoof Freud). Het kwade houd hen weg van de waarheid door hen te overladen met andere bezigheden (werk, uitgaan ,…). In het Arabisch, Fitan, genoemd. Ze hebben plots geen tijd meer om God verder te leren kennen en te aanvaarden in hun leven. Het ego is hetgeen dat tegen jou zegt: maar je hebt geen god nodig, waarom moet je iemand aanbidden, ben je niet goed genoeg misschien, waarom moet je iemand smeken, … . De nafs(ego) werkt in op je trots. Als je deze twee kunt overwinnen dan ben je er, maar dan moet je dat nog onderhouden en dat kan door de richtlijnen van god te volgen en verder kennis te vergaren. De islam is een godsdienst van kennis. Moslim betekent letterlijk vertaald; degene die zich overgegeven heeft aan God. Als je dan moslim bent, je hebt jezelf overgegeven aan de waarheid (God), dan kan je de onderstaande fases verder doorlopen. 
Als moslim kan je evolueren tot moemien. De moslim is iemand die doet wat de islam voorschrijft. De moemien is een hogere stap waarin de moslim alles doet wat de islam voorschrijft uit volle overtuiging. Het is een 100% overtuigde moslim. God beschrijft dit verschil in de Koran. Een nog hoger niveau is de ihsaan. En dit is wanneer een gelovige God aanbid op een dergelijke manier dat hij Hem aanbid alsof hij God ziet en als hij Hem niet ziet dan is hij 100% overtuigd en voelt hij dat God hem wel ziet. Dit kan je alleen bereiken door je in te zetten om kennis te vergaren en door in de praktijk met God bezig te zijn. En dit is het antwoord op jouw vraag. Als je moehsien (ihsan) bent dan geloof je in God zonder hem te zien omdat je overtuigd bent en voelt dat hij je ziet. Dit kan niemand begrijpen tenzij hij bovenstaande fases doorlopen heeft. 

8.9. God verbiedt ons enkele dingen in ons voordeel. Ik beperk me tot het alcoholgebruik en het eten van niet –ritueel geslacht vlees. Kun je even in het kort vertellen waarom?
Als je een D.V.D. speler gaat kopen krijg je er een handleiding bij. Als hij stuk is breng je hem terug binnen waar je hem gekocht hebt en deze stuurt hem terug naar waar hij gemaakt is voor reparatie. Zij doen dit omdat de maker van de D.V.D. het beste weet hoe hij werkt en waar hij stuk kan raken en hoe hij hem moet repareren bij defect. Zo is het ook met de Schepper van de mens. Bij de schepping is een handleiding, de thora, de zaboor, de bijbel en de koran. De Schepper weet het best hoe zijn schepping (de mens enz…) in elkaar zit. Hij weet ook wat de schepping kan schaden. Als er iets scheelt met de schepping kan deze best teruggaan naar de Schepper als hij herstelt wilt worden. Alcohol is in verschillende fasen verboden, niet in een keer. Dat is de wijsheid(hikma) van God. Alcohol is een van de gevaarlijkste drugs(medisch gezien). Het werkt zeer verslavend en het is zeer moeilijk ermee te stoppen. Ook al ben je lichamelijk niet verslaafd(alcohilist) eraan je bent zeer snel psychisch verslaafd. Daarom heeft God alcohol geleidelijk aan verboden. Alcohol vergemakkelijkt de weg naar de zonde, al ben je niet dronken maar aangeschoten(zoals dat genoemd wordt). Vaak gebeurt incest onder invloed van alcohol, overspel, het slaan van vrouwen in het huwelijk. De meeste ongevallen gebeuren onder invloed en veroorzaken altijd onschuldige slachtoffers. Hier spreek ik dan alleen over het normale of licht overmatige gebruik van alcohol. Een ergere vorm is alcoholisme. Alcoholisme (alcohol misbruik) veroorzaakt verschrikkelijke drama’s (familiaal, financieel, enz;) en zware ziekten (levercirrose, keelkanker, enz.). Er zijn altijd mensen die zeggen; maar je moet niet overdrijven met drinken,dan is er geen probleem. Maar God weet hoe de mens in elkaar zit want hij heeft hem gemaakt. Hij weet dat de mens toch wel eens in de fout gaat. Alcoholisten beseffen ook niet dat ze verslaafd zijn tot het te laat is. Als je elke dag 1 pintje drinkt zal er toch een dag zijn dat je er 10 drinkt. Alcohol is zeer verraderlijk. God verwijst ernaar als werk van het kwade. Daarom is het volledig verboden. Mensen die dit weten en willen weten, drinken geen alcohol of ze nu moslim zijn of niet. Ik heb veel collega’s die geen alcohol drinken en ze zijn geen moslim. En God weet ‘t, het best. Het verbod op het niet-ritueel geslacht vlees is gebaseerd op hetzelfde principe. Ritueel slachten betekent dat je de twee halsslagaders doorsnijd en de naam van Allah (swt) herinnert en zegt. Het doorsnijden van de halsslagaders is om het bloed volledig uit het dier te laten lopen. Bloed bevat schadelijke stoffen voor de mens en mag niet in het dier blijven; wij mogen daarom ook geen bloedworst eten of bloed drinken zoals sommige volkeren doen. Wij herinneren ons aan Allah (swt) door zijn naam te zeggen om te beseffen dat het dier ook een schepping is van Hem en dat wij daar respect voor moeten hebben. Het herinnert ons ook aan de gunsten die God ons gegeven heeft zoals eten, drinken, een goede gezondheid, vrienden, enz. . Moslims doden nooit dieren voor hun plezier maar alleen om te eten. Daar herinnert Allah (swt) ons aan. Ritueel slachten is dus niet alleen een techniek maar het is een herinnering. Daarom mogen wij geen vlees eten dat niet volgens deze regels geslacht zijn noch dieren die deze herinnering niet dragen.  

8.10. ik krijg kookles op school en ik hou altijd rekening met mijn geloof. Ze gebruiken alcohol in bepaalde gerechten. Als ik weiger dat op te eten krijg ik de reactie: “de alcohol is toch al verbrand”. Wat is jouw reactie hierop?

God is zuiver en hij aanvaard alleen het zuivere. Eten dat gestolen is of gekocht met gestolen geld is ook verboden. Dat geld zit toch ook niet in dat eten. Alles wat bereid is met haram is haram (verboden). De moslim probeert zijn leven zo zuiver mogelijk te houden want Allah (swt) houd alleen maar van het zuivere. Dus zonder te discussiëren of de alcohol al dan niet in het voedsel aanwezig blijft na bereiding, het is haram.

8.11. wat is zamzam water?
Zamzam is de waterbron in Mekka. Deze waterbron midden in de woestijn is er gekomen nadat de profeet Ismael(vzmh) de zoon van Hajjar (Gods barmhartigheid over haar) en de Profeet Ibrahim (vzmh) als kind met zijn voetje in het zand aan het spelen was. Het is een teken van Gods redding van de mens in nood indien hij op Hem vertrouwt. Hajjar en haar zoon Ismael stierven bijna van dorst en honger toen God hen deze bron schonk omdat Hajjar bleef vertrouwen op Hem. Deze bron vloeit dus al 1000den en 1000den jaren non-stop. Het water van deze bron heeft zo een samenstelling aan mineralen dat het niet kan infecteren. Microben kunnen er dus niet in leven. De hele wereld kan er van drinken zonder er ziek van te worden. Het heeft ook een samenstelling aan mineralen waardoor het versterkend werkt. Veel sportwaters die nu gemaakt worden proberen deze samenstelling na te bootsen. Het is ook een bron die nooit droog komt te staan. Hoe meer ervan gedronken word hoe meer er uitvloeit. 

Dit is allemaal wetenschappelijk onderzocht en bewezen door een commissie van Franse en Amerikaanse laboratoria en geleerden. 

Deze laboratoria hebben ook proberen te vinden waar dit water vandaan komt. Elke normale bron heeft een aanvoer van water via een ondergrondse rivier of beek. Deze bron heeft echter geen aanvoer. Het water komt gewoon rechtstreeks uit de wand. Dit hebben deze laboratoria kunnen ontdekken met speciale meet apparatuur. De pelgrims die op bedevaart gaan naar Mekka drinken van deze bron om zich te versterken voor de vermoeiende opdrachten. Dit doen wij naar het voorbeeld van onze profeet Mohammed(vzmh).    

	Hoofdstuk 2
	ALS MOSLIMA IN DE MAATSCHAPPIJ


Inleiding
De hedendaagse wortels van onbegrip zijn niet anders dan die van het verleden: ras, taal, huidskleur, godsdienst, klasse en geslacht. Ik beperk me tot wat ik het belangrijkste vindt, namelijk de godsdienst. De islam is de laatste tijd omgedoopt van vredelievende naar de meest gewelddadige godsdienst die verboden dient te worden. Mensen krijgen tegenwoordig bijna rillingen als ze het woordje islam horen. De grootste verantwoordelijkheid ligt volgens mij bij de media. Het is inderdaad zo dat culturele of godsdienstige minderheden vaak worden onderdrukt door een meerderheid door middel van de beeldvorming via de media, literatuur,…

Met dit werkje wil ik mijn bijdrage leveren aan een betere bekendheid van de islam. ‘Als moslima in de maatschappij’ is een vrij ruim onderwerp, waardoor ik me zal beperken tot hoe het gedrag van de moslim er zou moeten uitzien. De doelstelling hierbij is de vooroordelen en stereotyperingen over de islam te polsen: Is elk meisje met een hoofddoek onderdrukt? Moedigt de islam de jongeren aan om slecht gedrag te vertonen en zich te segregeren van de gemeenschap waarin ze leven?’ 

Het antwoord zal duidelijk worden als u dit werkje gelezen heeft. Even een korte weergave van de inhoud van deze bijdrage:

Eerst belicht ik in het kort de basisbronnen van de islam, nl. de Koran en de Sunna (overleveringen van de Profeet). Daarna ga ik dieper in op het gedrag van de moslim tegenover zichzelf en tegenover niet-moslims en de invloeden van de media. Ten slotte wil ik mijn ervaringen toelichten als hoofddoekdragende moslimmeisje. 

De bedoeling van dit werkje is niet om een nieuw beeld te creëren over de islam, maar een correct beeld. 

“ O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen”

(Koran: Al Hoejoeraat ( de binnenkamers) vers 13) 

1. Islamitische bronnen

Alvorens ik met de eigenlijke opdracht begin, dient in de eerste plaats te worden verwezen naar de gebruikte bronnen. Het is niet de bedoeling om er in dit stuk diep op in te gaan, maar het is wel van belang te weten waar de beslissingen in de islam op zijn gebaseerd. Vandaar deze korte introductie.

1.2. De koran 

De allereerste, en tegelijkertijd ook de belangrijkste bron is de Koran. Dit is het heilige boek van de moslims. Het is een grondwet, zowel voor het leven in groep als individu. De Koran is één van de vier geopenbaarde boeken. De andere drie boeken zijn de Thora (profeet Mozes), het Nieuw Testament (de psalmen van David) en de Evangelie (de Bijbel van Jezus).

De koran is het woord van God, die door de engel Gabriel werd geopenbaard aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem). De openbaring gebeurde echter niet in één keer, maar gedurende een periode van 22 jaar, beginnend bij Laylatul Qadr. Dit is de heilige nacht in de maand Ramadan. Grote moslimgeleerden hebben deze heilige nacht gesitueerd op de 27e Ramadan, maar zekerheid is er niet. De laatste oneven dagen ( 21,23,25,27,29) zijn mogelijke nachten waarop de Koran is neergedaald. De Koran bestaat uit 114 hoofdstukken (cfr. Arabisch: soera) en uit 6226 verzen (cfr. Arabisch: ayas). De tekst is door Allah erkend als zijnde de perfectie zoals volgt uit de volgende Koranverzen:

 ‘Heden heb Ik jullie godsdienst voor jullie voltooid, Mijn genade aan jullie volledig bewezen en de Islaam( overgave aan God) als jullie godsdienst voor jullie goedgevonden’    (Soera al Ma’ida: (De Tafel) vers 3)
 ‘En tot jou hebben Wij het boek neergezonden als een verduidelijking van alles en als leidraad en barmhartigheid en goed nieuws voor hen die zich (aan God) overgeven.’ (Soera Al-Anahl: (De bij) vers 89)
1.1. De Sunna
De Sunna is de tweede bron in de Islam. Het verwijst naar de gewoonten en gezegden van de profeet. God heeft in de Koran het gedrag van de profeet als voorbeeldig bestempeld zodat het dient te worden gevolgd door de aanhangers van de Islam. Het gedrag van de profeet, zijn stilzwijgen en zijn spreken, zijn geboden en zijn verboden… dienen alzo als praktijkvoorbeeld.

 ‘ Jullie hebben in Gods gezand een goed voorbeeld voor wie op God en de laatste dag hopen en God veel gedenken.

 (Soera Al-Ahzaab: (de partijen) vers 21)

Het woord “Hadith” is de verzamelnaam voor de overleveringen van de profeet, gaande van omgang met je medemens, je familie en geloofsgenoten tot de manier van eten, slapen, rouwen, … . Gezien het belang van de juistheid van de overleveringen, werd een nieuwe wetenschap uitgevonden, waarmee de verschillende overleveringen (Hadiths) onderverdeeld werden naar graad van juistheid en betrouwbaarheid. Op die manier werden valse overleveringen geschrapt of bekendgemaakt. De meest gezaghebbende compilaties zijn die van Imam Boechari en Imam Muslim. 
2. Het correcte gedrag

Een actie lokt steeds een reactie uit. Maar achter elke actie zit ook een intentie. Deze laatste bepaald vaak hoe de actie eruit zal zien en (in grote mate) de reactie van de ander. Dit is natuurlijk niet altijd het geval. Soms is een intentie heel goed, maar de manier waarop deze tot uiting wordt gebracht kan vaak verkeerd en soms zelfs pijnlijk overkomen bij de medemens. Daarom is het van groot belang om je intentie te allen tijde zo zuiver mogelijk te houden. En even stilstaan welke reacties een bepaald gedrag zal uitlokken, is vaak ook een deugd. Hieronder een aantal islamitische gedragsregels. 

2.1. Gedrag tegenover zichzelf

Er werd aan de profeet (vrede zij met hem) gevraagd: “ welke moslim heeft het perfecte geloof?” Hij antwoordde: “ Hij die het beste zedelijke karakter heeft.” (Elghazali, 1997)

De algemene regels die het moslimleven beheersen, zijn niet willekeurig voorgeschreven maar afgeleid van de Koran en de Sunna van de Profeet (vzmh). Beiden zijn goddelijk geïnspireerd en bedoeld als genade voor de mensheid. Hier een korte opsomming van de belangrijkste kenmerken en regels voor islamitische manieren:

· In bijna alles is bedachtzaam (en geen haast) vereist.

· Vriendelijkheid en zachtmoedigheid in de omgang.

· Reinheid en zuiverheid van lichaam, plaats, kleding dienen een van de opvallendste kenmerken van een moslimleven te zijn, hij mag echter zijn medemens niet lastigvallen met slechte geurtjes.

· Een moslim dient gastvrij te zijn, gierigheid dient vermeden te worden.

· Alle daden horen een houding van nederigheid te tonen, niet van trots.

· Stilte wordt verkozen boven het onnodig spreken.

· Een moslim mag een ander nooit bevelen of vragen iets te doen, wat hijzelf niet zou doen.

· Edelmoedig zijn en niet gemeen of hebzuchtig is een deugd.

· Een moslim dient altijd oprecht te zijn.

· Flexibiliteit en verdraagzaamheid zijn ook kenmerken van islamitische manieren. Elk soort gedrag is toegestaan als het beschaafd is, wat wil zeggen met respect voor anderen.(Al-Kaysi)
2.2. Gedrag tegenover niet- moslims

Iedere moslim moet zonder enige aarzeling een goede en vriendelijke houding aannemen in de omgang met ieder individu. Of deze individu nu een moslim, jood of christen, blank of zwart is heeft geen belang. Voor God zijn alle mensen gelijk. God maakt geen onderscheid op basis van ras, afkomst, huidskleur, taal, geslacht, enz. . Vroomheid en goede daden zijn de enige zaken die van belang zijn voor God en vermits alleen God daarover kan oordelen, heeft geen enkel mens het recht om zich meer te wanen dan iemand anders. (wat zegt islam over racisme?, 2008) 

Profeet Mohammed zei: 

"O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier, en een niet-Arabier niet beter dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een zwarte en een zwarte is niet beter dan een blanke - behalve in termen van vroomheid en goede daden.” (wat zegt islam over racisme?, 2008) 
Goede eigenschappen zoals liefdadigheid, je belofte houden, tolerantie en fatsoen, vrijgevigheid, goede medewerking,… zijn ook betrokken bij de omgang tussen zowel moslims als niet-moslims. De heilige Koran heeft ons bevolen om ons niet over te geven aan discussies met joden en christenen die wederzijdse vijandschap en ruzies kunnen aanwakkeren. Er staat namelijk:

“ Twist met de mensen van het Boek slechts op de beste manier, behalve met degenen onder hen die onrecht plegen, en zegt: “ Wij geloven in wat er naar ons is neergezonden en in wat naar jullie is neergezonden. Onze God en jullie God is één. En wij geven ons over aan Hem.” (Soerat Ankaboet (de spin) vers 46)
Een eerlijke handelswijze is een sterke pilaar van het karakter van een moslim. Want als men eerlijkheid uit het oog verliest en onjuiste verhalen, bijgeloven, absurde ideeën en gedachten het ego beheersen dan ontstaat er een hardheid en grofheid in het individu. (Elghazali, 1997) 
Allah’s boodschapper heeft gezegd: “ Houdt u af van slecht denken, omdat slecht denken de grootste leugen is.”

Ook respect staat zeer centraal. In de islam hangt goed gedrag in grote mate af van het tonen van medeleven tegenover anderen. Het toebrengen van elk soort leed, lichamelijk of geestelijk, dient dan ook te worden vermeden. Alles wat gedaan wordt zonder respect voor anderen wordt gezien als slecht moslimgedrag. Iemands geloof direct of indirect onteren is verboden, het bespotten van anderen of spreken over zijn fouten wordt afgekeurd, zelfs als een moslim door die persoon werd bespot,… .

2.2.1. Invloed van de media

Het beeld dat de media geeft van de islam, is in eerste instantie een beeld van moslims die een deviant gedrag vertonen. De kern van het probleem ligt dan vaak in de onaangepaste, vaak onevenwichtig gedrag van moslims. Ook een aantal andere factoren die eigen zijn aan de mens en die ook te maken hebben met onwetendheid, een gebrek aan goede wil en inzicht vormen problemen. Dat is te verklaren door de aandacht die wordt geschonken aan verklarende achterliggende factoren; sociale klasse, status, niveau van opleiding, levensomstandigheden etc... 

Verder kan de media ook als instrument worden aangewend om het publiek te manipuleren. Denk hierbij aan de Nederlandse politicus Geert Wilders en zijn film ‘Fitna’.  Deze anti-Koranfilm heeft getracht mensen te manipuleren door het opwerpen van enkele koranverzen om tot het misleidend besluit te komen dat de Islam een gewelddadige en gevaarlijke godsdienst is. Deze film geeft een vertekenend beeld weer van de Islam aangezien het tot stand is gekomen zonder enig respect voor de context waaruit de Koranverzen werden gehaald, noch de vermelding dat de Nederlandse Koranversie slechts een vertaling is en niet letterlijk kan worden genomen. Het gaat hier om het gebruik van een goedkoop trucje dat aangewend kan worden ten aanzien van elke godsdienst zoals volgend voorbeeld zal illustreren:

“Meent niet, dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. (Mattheüs 10:34,35)

“Doch de vijanden van mij, die niet wilden dat ik over hen koning werd, breng hen hier en slacht ze voor mijn ogen” (Lukas 19:27)  

“O God! dat Gij de goddeloze ombracht! en gij, mannen des bloeds, wijkt van mij! Die van U schandelijk spreken, en Uw vijanden ijdel verheffen. Zou ik niet haten, HEERE! die U haten? en verdriet hebben in degenen, die tegen U opstaan? Ik haat hen met volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij. Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten. En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op de eeuwige weg’ (Ps. 139:19-24).
“Mijn oog kent geen medelijden”(Hosea 13:14)
 
Op basis van deze drie regels zou iemand hetzelfde kunnen doen als Geert Wilders. Nochtans zou het in dat geval niet gaan om een anti-koranfilm. Deze regels komen inderdaad  niet uit de Koran, maar uit de Bijbel en de Thora (oud testament).

3. Als vrouw in de spotlights
De profeet heeft gezegd: 

"De besten onder jullie zijn degenen die het beste voor hun vrouwen zijn."
Dit is maar een van de vele hadiths (overleveringen van de profeet) die vermelden dat vrouwen goed behandeld moeten worden. Van onderdrukking binnen de Islamgemeenschap merk ik absoluut niks. Wel moet ik vaak kwetsende uitspraken aanhoren van mensen op straat. Het schoonste vanal is dat ik ze niet ken, net zoals ze mij niet kennen.  
‘Hebben jullie het echt niet warm met die hoofddoek aan?”     

“Ocharm dat meisje, zie ze daar eens, een hoofddoek, ze zal dat wel moeten van haar vader, zou ze ook al uitgehuwelijkt zijn?” 

Zulke uitspraken heb ik vaak gehoord maar eerlijk gezegd doet het me niets meer. 

Dit kan ik niet zeggen van de jaren dat ik op de middelbare school zat. Toen was ik wel snel op mijn tenen getrapt en ging ik onmiddellijk in de verdediging. Ik kon mezelf erg boos maken hierom. 

Met de jaren heb ik getracht om mijn kennis over de islam bij te schaven, want hoe groter de kennis, hoe beter de belevenis van de godsdienst. Zo ben ik te weten gekomen dat de Islam ons tolerantie en woedebeheersing voorschrijft en dit ten allen tijden. God is inderdaad met de geduldigen. 

Deze kennis heeft me de kracht gegeven om steeds zo optimistisch mogelijk te zijn. Bij elke weigering, vernedering, verontwaardiging, … weet ik dat ik in rang stijg bij mijn Heer. Als ik ergens geweigerd wordt vanwege mijn hoofddoek, stap ik gewoon over naar de volgende mogelijkheid die zich voordoet en zo ga ik verder. God sluit geen deur voordat de ander al geopend is. Dit leven zie ik als een test, een tijdelijk leven die ik beleef als een reiziger. 

Ik ben heel blij met de postitie die ik in mijn godsdienst heb gekregen.

Een bekende lezer, broeder Aboe Ismail uit Den Haag, heeft ooit een lezing gegeven speciaal voor de zusters. Wel, het waren de mooiste en meest motiverende woorden die ik in lange tijd heb gehoord. Als ik even in de put zit door invloeden van buitenuit, denk ik terug aan zijn woorden, en kan ik er weer tegenaan. Hieronder een kort fragment: 

Beste zuster, jij bent bevoorrecht boven alle andere wezens, je bent bevoorrecht en zeer bijzonder. Omdat jij je houdt aan de islamitische kledingsvoorschriften, wordt het de anderen onmogelijk gemaakt, om jou als stuk vlees te behandelen. Hierdoor rest er voor éénieder geen andere optie dan jou te beoordelen op je vaardigheid, slimheid en kwaliteiten. En niet op je uiterlijk. Jij bent de meest eerbare. Jij bent als een bloem in de woestijn, een regenboog in de nacht. Wanneer jij je onderscheidt van de rest, door de regels van Allah in acht te nemen. Ik kan namens alle moslims zeggen, dat jij met je kuisheid, deugdzaamheid en islamitische verschijning, de kleur in onze donkere dagen bent(...)

(…) Allah zegt: voelt jullie niet vernederd, en treurt niet over hetgene dat over jullie wordt gezegd, treurt niet omdat jullie vanwege jullie geloof bespot worden, en voelt jullie niet vernederd en treurt niet want jullie zijn de allerhoogste, jullie zijn de winnaars, indien jullie ware gelovigen zijn. (Soerat al-imraan(Imraans mensen) vers 139)  

(…) ja zuster, jij bent onze alles! Dus laat ons niet in de steek. Haal ons uit de problemen. Help ons te leven in betere omstandigheden. Jij kan ervoor zorgen dat de gemeenschap zijn levenskracht weer kan terugwinnen. jij bent onze moeder, zuster, dochter, onze echtgenote. Zij kunnen ons alleen breken, zij kunnen ons alleen kapotmaken via jou. Dus sta hun dit niet toe!  (moslimmedia, it will touch your heart, 2008)

4. Besluit
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Is dit gevarenbord echt nodig? Is de islamfobie terecht? Het antwoord is neen! Ik heb de basisgedragsregels van een moslim opgesomd en besproken en heb dit zeer bewust gedaan. Het gedrag kan je vergelijken met de fundering van een huis. Als deze niet stevig is, zal het huis binnen de kortste keren instorten. Zo is het volgens mij ook met iemands persoonlijkheid: als zijn gedrag niet voldoet aan de normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft, zal hij niet in vrede met zichzelf kunnen leven en dus ook onmogelijk met de buitenwereld.

Een belangrijk punt is dus dat de godsdienst niet langer een sociale scheidingslijn mag vormen, terwijl deze wel belangrijk is en blijft voor iemands identiteit. (Gandoul, 2008) Assimilatie mag niet het einddoel zijn omdat dat de ondergang betekent van onze multiculturele samenleving. Wel moeten de bestaande “WIJ” en “ZIJ” verdwijnen om te werken aan een nieuwe “WIJ”. Dit kan alleen als de samenleving het toestaat. Bijvoorbeeld door het anders zijn te accepteren en te tolereren, door interactie in werk, onderwijs en vrijetijdsbesteding. Mijns inziens zijn de scholen, buurtgebouwen en sportclubs daarvoor het best geplaatst. Ook werkgevers kunnen een onmisbare rol bekleden in de maatschappelijke vernieuwing door aan etnische en sociale innovatie te doen. 

In dit kader wens ik nog mijn afkeuring te benadrukken voor het bestaand geweld en terrorisme. In dit opzicht meen ik te spreken in naam van de gehele moslimgemeenschap. Het doden van mensen kan in geen geval worden gerechtvaardigd. 
Allah zegt namelijk in de Koran: 

“En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief”(Soerat Al-Ma’ida (de tafel) vers 190)

Het woord moslimsterroristen vind ik dan ook zeer kwetsend. Zoals reeds eerder vermeld, worden zulke acties mijns inziens gedaan uit woede, gevoel van onmacht en onwetendheid. Bij nader inzien klopt het woord ‘moslimterrorist’ eigenlijk helemaal niet. Het zijn twee tegengestelden in één woord. Het is alsof je “wat een luide stilte!” zou zeggen. Het woordje moslim betekent iemand die zich overgeeft aan God, een terrorist is dan weer iemand die mensen schrik aanjaagt door gewelddaden. Hoe kan een individu dat zich overgeeft aan God terreur verspreiden, terwijl diezelfde God dit allemaal afkeurt?

God zegt namelijk in de heilige Koran:

 …”Wie een ziel doodt -niet als vergelding voor een ziel of het zaaien van verderf op aarde- is alsof hij alle zielen heeft doodde; en wie iemand laat leven, is alsof hij alle mensen deed leven”   (Soerat Al-Ma’ida ( de tafel) vers 32)

De islam is een geloof en een wetgeving waar vrede het fundament is. Dit bevestigt de vredesgroet waar moslims elkaar mee aanspreken nl: “Salaam Aleykoem” oftewel “Vrede zij met u”. De vredesgroet werd het eerste door onze Profeet Mohammed (vzmh) gebruikt. De vredesgroet bevestigt als dusdanig de veiligheid. 

Als laatste wil ik afsluiten met een zelfgemaakt gedicht.
Wat ben ik toch trots op mijn moslim- zijn,

maar de vooroordelen omtrent de islam 

doen me enorm veel pijn.

Men zou zich de kans moeten nemen om de islam te bestuderen,

heel eerlijk met zichzelf 

en beginnend zonder vooroordelen.

Dan komt begrip vóór onrust 

en maakt woede plaats voor verdraagzaamheid.

Door het ontstaan van wederzijds respect,

 kan er een harmonieus leven worden geleidt.

En zo kunnen we uiteindelijk volop genieten van elkaars uniekheid.

Bibliografie: Voeding in de islam en zijn beperkingen
Internet:

www.moslima.nl
www.iselinge.nl/scholenplein/pabololessen/01022cgodsienst1/pagina02-islam.htm
www.flwi.ugent.be/cie/CIE/bogaert1.htm
www.innerned.com/islam1.html
www.food-info.net/nl/national/religie-islam.htm
www.gaia.be/nl/producten/frys.html
www.nrc.nl/W2.Lab/Profiel/Islam/vlees.html
www.stemderbomen.nl/pages/mainpages/boom-en-islam.htm
www.expliciet.nl/component/option.com_wrapper/Itemid,57/
www.al-islaam.com/al-islaam/artikelen/hadith_index/leerstof_hadith/21.html
www.moslima.nl/dagelijsleven/water.html
www.paboplein.nl/vieringen.asp?gid=3&vid=49
Literatuur

QARDAWI,Y.,halal en haram, Noer el-ilm, VB Delft, 1984,253 p.

El Moslim, M.,de weg van de moslim, PRJECT DIEN,BE Leiden, 1997,225 p.

VON DEFNER, A., het dagelijks leven van de profeet, Noer,WD Delft, 1979,98 p.

AS-SUYUTI,J., de geneeskunde van de profeet,Noer, WD Delft, 275 p.

AL-KAYSI,M.I, zeden en gewoonten in de islam, Noer, VB Delft, 230 p.

LEEMUIS,F.,de koran, Het wereldvenster,DB Houten, 1992,436 p.

NADWI, S.A.H.A.,verhalen van de profeten, Noer, TD Delft,210 p.

HAMDULLAH, M.,kennismaking met de islam, Al-Imen, Brussel ,1991,377 p.

AS-SAALIHIEN,R., de tuinen der oprechten, ICCN, Den Haag, 354

Geciteerde werken

Koran: An- Nahl: 14

Koran: Al- Ma’ida: 96

Koran: Al- An’aam: 118

Koran: Al- An’aam: 121

Abu Abdallah Muhammad ibn Yazid ibn Majah Al-Qazwini (824-886)

Aboe Sonni & Aboe Naïm

El MOSLIM, M., de weg van de moslim, PROJECT DIEN ,Leiden, 1997,225 pagina’s

Abu-Abdallah Muhammad ibn ismail ibn ibrahim al Mughira al-jufi al Bukhari (810-870)

Koran: An- Nisa 29

Koran: Bakara: 185

Tabarani

Tirmidi: verzameld door abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saura Al-Sulami Al-Tirmidi (825-892)

Koran: Al-bakara 187

Verzameld door Abu Abd Al-Rahman Ahmad ibn Ali Ibn Shuhaib abn Ali Al-Nasa’i (830-915)

Koran: Mariam

Bibliografie: Als moslima in de maatschappij
Literatuur:

Elghazali, S. M. (1997). Het karakter van de moslim. AB Amsterdam: Noer al 'ilm. 

Kaysi, M. I. Zeden & Gewoontes in de islam. VB Delft: Noer.

Leemhuis, F. (1992). De koran. DB Houten: Het wereldvenster.

tegenspraken en veranderingen in de bijbel. 

Adhahabi, I. S.-A. (2007). De grote zonden. Tasnim.

Illustraties:
Flesch, B. Islam of fobie? Islam of fobie? Kerk en vrede & WRGV, Utrecht.

Internet:

Gandoul, F. (2008). speech E pluribus Unum. Limburg, Belgie. (email)

Gandoul, F. (2008, december). speech E Pluribus Unum. limburg, belgie. (email)

Ismail, A. (sd). Moslimedia.com | It Will Touch Your Heart. Opgeroepen op december 2008, van http://www.moslimedia.com/audio.html
Mens en gezondheid, natuurgeneeswijze. (sd). Opgeroepen op december 18, 2010, van een mirakelplant?: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/natuurgeneeswijze/51933-een-


[image: image2]
57

[image: image4.png]N



